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İZLEYİCİDEN GELENLER 


Sinema yapımlarını sansür 

etmeyi sürdürürseniz seyirci 

kaybetmenizden korkarım. 
BÜLENT MOLDIBI 


Nazik uyarınız için teşekkür ederiz, ama bazı sahnelerin Türk aile yapısına uygun olmadığını ve gençlerin fiziksel gelişimine zarar vereceğini düşünüyoruz. 
Bakıyoruz ki yönetmen kontrolü kaybediyor, altın makas devreye giriyor. Biz ahlaklı yönetmen istiyoruz, biz sansür seviyoruz! 
Olabilir mi böyle bir şey Bülent 
Bey? Bizim nacizane korkumuz kanalın kapatılması. Uyarı cezası kontenjanımızı doldurduk; davalar sonuçlansın, sizinle paylaşacağız. O zaman korkunuzun bizim kabusumuz yanında ne kadar yersiz olduğunu anlayacaksınız. 


CA. 


Merhabalar.. 

Nip/Tuck'ın kaç bölüm olduğunu öğrenebilir miyim ve sizin kaç bölümünü yayınlayacağınızı? 

Bir de; maillere direkt olarak mı cevap veriyorsunuz? Yoksa dergide yayınlanınca mı cevap vermiş oluyorsunuz? Sanırım bu mailime bir cevap gönderirseniz bunun yanıtını da almış olacağım zaten... Teşekkürler... 


NİL DOSTOĞLU 
ÖNEMLİ NOT: 


Merhabalar, 

Nip/Tuck'ın bu yıl ekrana gelen ilk sezonu 13 bölüm. 
Tamamını yayınlamayı hedefliyoruz; ama bazı bölümleri kesmemiz gerekebilir, bölüm atlamamız bile söz konusu 
olabilir; ama size en az 11 
bölüm garantisi veriyoruz. 
İkinci sorunuzu yanıtlamaya gerek kalmadı galiba. 

Biz de size teşekkür ederiz. 


CA. 


Cnbce size yolluyorum üzgünüm fakat ntv email bilmiyorum sorum şu ntv NBDL ligini yayınlayabilirmi? enbce yetkilileri 


RTÜK'te biriken şikayetler üzerine, Angels in America dizisinin yayınını da bir saat ileri almak zorunda kaldık. Diziyi Çarşamba ak- 


şamları 23:00'te izleyebilirsiniz. 
Yayın saatini üçüncü bölümden sonra değiştirdiğimiz için iz leyicilerimizden özür diliyoruz. 


ntv ulaştırırsa bu sorumu çok mutlu olucam şimdiden teşekkürler... 
theguardianangel©...com 


NBDL'in (National Basketball Developmeni League) NBA tarafından kurulan gençlik ligi olduğunu spor servisinden öğrendik. İsteğinizi NTV'deki yöneticilerine aktardık, ama 
“Kuzey Avrupa Hentbol Ligi'ni de yayınlayalım isterseniz” 
şeklinde münasebetsiz bir yanıt aldık . Konuya hakim olmadığımız için de ısrarcı olamadık ve “aynı şey mi cık cık” diyerek olay mahallinden uzaklaştık. İlginizi çeker mi bilmiyorum, ama Avrupa ve 
Dümya Basketbol Şampiyonaları 
NTV'de yayınlanacak. 

NTV'ye de nivGntv.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz... 


CA, 


Size Yol var. 


En yakın Arçelik yetkili satıcısında buluşmak üzere 


4440888 o www.arcelik.com Türk Kahvesi Makinesi 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Sayın CNBC-e yönetimi lütfen 
Coupling'i Avrupa Yakası'nın karşısından kaldırın. İki komedi dizisi arasında tercih yapmak zorunda kalıyoruz. Çoğunluğun isteği genelde Avrupa Yakası oluyor ve biz Coupling'i seyredemiyoruz. Bilgilerinize. 
UĞUR UYSAL 


Sayın Uysal, 
Mektubunuzdan anladığımız kadarıyla ya öğrenci yurdu, huzurevi vb. yerde kalıyorsunuz ya da çok kalabalık bir aileniz var. Size tavsiyemiz TV'de hangi kanalın açılacağını demokratik yöntemlerle belirlemekten vazgeçin ve etkili ikna faaliyetleri yürütün. Yoksa hep kaybedersiniz. Kendinizi 
Arrested Development yerine 
Kalp Gözü, Angels In America yerine Bir istanbul Masalı, The 
O.C. yerine Ünlüler Çiftliği izlerken bulabilirsiniz. 
Yani sıkıntınızı gidermek için bizim yapabileceğimiz çok bir şey yok, her şey sizin elinizde... 
Bu arada "Coupling bitti mi? / 
Niye bitti? / CNBC-e Coupling'i yayınlamaktan neden vazgeçti? / 
Tekrarı olacak mı?...vb" 
sorulara toplu yanıt da verelim: Conpling'in bu yıl yayınlanan 
4. sezonu da öncekiler gibi az sayıda (sadece 6) bölümden ibaret. Daha sonra (mesela 3-4 ay diyelim) bu sezonu yeniden ekrana getireceğiz, şimdiden belirtelim. 

GX 


"Elif şu CNBC-e'ye mail gönder yayınlarınız sürekli kesiliyo, ablam deliriyor yakında binanızı basacak diye..." 

Ablamın bana gönderdiği mesajı 


hiçbir kelimesine dokunmadan size de gönderiyorum ve ona katıldığımı içtenlikle belirtiyorum. Dizileriniz, filmleriniz hakkında güzel yorumlarımı belirten bir yazı yazmak isterdim ama dizi ve filmlerin tamamını yayın kesilmelerinden dolayı izleyemediğimiz için önceliği buna vermek zorunda kaldım. 
Sanırım başka ilden olan izleyicilerinizin böyle bir derdi yok. Ama biz İzmit halkının nadide CNBC-e seyircileri olarak bundan son derece şikayetçiyiz. 
Yanlış anlaşılmasın bu tek bir evin değil tüm evlerin ortak sorunu haline geldi. Sizden az reklam verin ya da şu diziyi şu saate alın gibi manasız isteklerle bulunmuyoruz. 
Sadece kanalımızı izlemek istiyoruz. Lütfen kulak verin ve de bir çaresini bulun. İyi yayınlarınızın devamını dilerim. 


Saygılarımla... 
İzmit izleyicileri adına ;) 
ELİF KARAIRMAK 


Sevgili Elif, 

Ne kadar özür dilesek faydasız. 
Gerçekten de İzmit vericimizde bir arıza meydana geldi. Fakat arkadaşlarımız bu sorunu kısa sürede çözdü. Bunlar pahalı cihazlar ve öyle kolay bozulmuyorlar; ama arıza olunca da yenisini takmak biraz zaman alıyor. Artık yayını problemsiz, pırıl pırıl alıyor olmanız gerek. 

Hâlâ kesintiler varsa sorun sizin televizyonunuzda olabilir. 

Bir zahmet anten ayarınızla filan oynayın. Yine düzelmezse 

0212 335 4610 nolu telefonu 
arayarak doğrudan CNBC-e 
Teknik Servisi'ne ulaşabilirsiniz. 
Size mutlaka yardımcı olacaklardır. 


Gy, 


Ziyade olsun. 


s3 jet karıştırma 
Suyu içinde, 

Suyu kendi ekler. Depodaki su bittiğinde su göstergesi 


Köpüğü yaranli. 


Arçelik patentli Spinlet” teknolojisi ile soğuk suyu 


“döndürerek püskürtür. Kahveyi homojen bir şekilde yanıp sönmeye başlar. Taşma derdi yk. 
suyla karıştırır. Size keyifle içmek kalır. i Siz su eklemezseniz. Arçelik patentli AntiSpill * teknolojisi ' çalışmaz. kahveyi taşırmaz. Sizin de başında 


beklemenize gerek kalmaz. 


Hepsi tek tuşla. 

Kolayca çalışır. İçi teflon Kaplı kabın içine gereken miktarda kahve ve şekeri ekledikten sonra, sadece tek bir tuşa basmanız yeterlidir. 


- - - Tüm iincanlara uygun. 
Su ayar düğmesi ile farklı fincan tiplerine göre 

3 farklı su miktarı arasında 
seçim yapabilmenizi sağlar. 


Unutkanlara bire bir. 
Şeker hatırlatma düğmeleri sayesinde kahveye eklenen 
Şeker miktarının karıştırılmasını 
veya unutulmasını önler. i 3 3 
Siz rahat edersiniz. — — ; Lezzeti garanti. 
; © Arçelik patenili 
GookSense“ teknolojisi sayesinde kahvenin kabardığını algılar. 
Gereken zamanda pişirmeyi durdurur. 


İster tek kişilik 

isler 4 kişilik. 

Fincan sayısı seçme düğmeleri sayesinde, ortalama 2 dakika içinde ister tek ister 4 fincan 
Türk kahvesi yapabilir. 


Başında beklemek yok. - - - - Kahvesi sizden. 


Pişme işlemi bittiğinde Ölçekli kaşığı sayesinde, sesli uyarı sistemi devreye girer. kahveyi arzunuza göre siz eklersiniz. 
Uyarı lambası yanıp sönmeye başlar. (Bir ölçek, Türk damak tadına göre 


» tek fincan için ideal kahve miktarına göre ayarlanmıştır.) 
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APTED, EN/IGMA'DA 2. DÜNYA SAVAŞI'NIN KÜÇÜK AMA:ÇOK ÖNEMLİ ENSTRÜMANI ENIGMA ADLI ŞİFRE ÇÖZÜCÜNÜN 'ŞİFRESİNİ ÇÖZÜYOR” 


Kimi yönetmen, belli bir sinema türüne takılıp kalır; kimi de türden türe atlar, hepsinden hevesini alır. Michael Apted, ikinci gruba giren bir yönetmen. Enigma da onun İkinci Dünya Savaşı filmi. 

Apted “savaşın kendisini ön plana çıkarmayan” bir savaş filmi yapma niyetindeyken, karşısına Tom Stoppard imzalı Ezigma senaryosu çıkmış. 

Okumuş, beğenmiş ve yapımcıyı kendisinin bu işin tam adamı olduğu konusunda ikna etmeye karar vermiş. 

Mick Jagger da onun filmi yönetmesini onaylamış. Çünkü Enigma'nın yapımcıları, aktörlükten de 


nasibini almış Jagger ile Saturday Night Live programının arkasındaki isim, yapımcı / senarist Lorne Michaels. 

Robert Harris'in kitabı yayımlanır yayımlanmaz bu projeyi gündeme getiren Jagger, gerçek Enigma projesiyle hep ilgiliydi. Hatta orijinal Enigma şifre çözme makinelerinden biri onda. 

Enigma, Müttefik istihbarat ajanlarının, Alman subayları tarafından gönderilen şifreli mesajları çözmesini sağlayan makinenin ve bu makine üzerinde çalışan İngiliz Tom Jericho'nun (7. Bond olması beklenen Dougray Scott) aşkının hikâyesi. 


Dinamizmi yakala, öne geç! 


0O4SONBAHARKI 


www.mithatselection.com 
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KAÇIRMAYIN 


'THE 


RYINGa 


GAME 


ALTI DALDA OSCAR'A ADAY 
GÖSTERİLEN AĞLATAN OYUN 
FİLMİN YÖNETMENLİĞİNİ DE 
ÜSTLENEN NEİL JORDAN'A EN 
İYİ SENARYO DALINDA ÖDÜL 
KAZANDIRDI 


Neil Jordan'ın aşk, ihanet ve saplantı üzerine kurulu filmi T2e Crying Game (Ağlatan Oyun) hem seyircilerin beğenisini, hem de eleştirmenlerin övgülerini kazanan bir tür bulunmaz Hint kumaşı. 

Bu filmle, En İyi Senaryo Oscarı'nı alan Jordan'ın hikâyesi, gönülsüz bir IRA “gönüllü'sü olan Fergus'un çevresinde dönüyor. İlk filmi Azge/'dan beri Jordan'ın favori oyuncusu olan Stephen Rea'nın Fergus'u, karaderili İngiliz askeri Jody'nin (Forest Whitaker) kaçırılma olayına karışıyor. Hapisteki IRA mensuplarına karşı pazarlık unsuru olarak kaçırılan Jody'nin gardiyanlığını yapmak da ona düşüyor. 

İki adam, tuhaf koşullar altında bir dostluk kuruyorlar. Hem de öylesi bir 


dostluk ki, Fergus bir söz vermek durumunda kalıyor. 
Birtakım beklenmedik olayların 


ardından, hem İngilizler'in, hem IRA'nın peşinde olduğu Fergus Londra'ya gidiyor ve Jody'ye verdiği sözü tutup onun sevgilisi Dili (Oscar adayı Jaye Davidson) buluyor. 

İkisi neye uğradıklarını anlamadan birbirine aşık oluyorlar, ama Fergus'un, Dilin sandığı gibi bir kadın olmadığını keşfetmesi uzun sürmüyor. 

Neil Jordan, gerilimi de aşk hikâyesini de aynı ustalıkla kurmuş. 

Bir de son not: Filme adını veren Dave Berry şarkısını Boy George söylüyor. 

Sevin Okyay 
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BAĞIMSIZ SİNEMANIN SON YILLARDAKİ EN YETKİN ÖRNEKLERİNDEN 7, EVRENİN SIRRININ SAYILARLA AÇIKLANABİLECEĞİNE İNANAN BİR MATEMATİKÇİNİN PARANOYA YOLCULUĞU 


Bir: Matematik doğanın dilidir. 

İki: Çevremizdeki her şey sayılarla temsilsedilebilir ve açıklanabilir. 

Üç: Herhangi bir sistemin sayısal grafiğini çizer- 


“ seniz kalıpların belirdiğini görürsünüz. 


Sonuç: Doğada hep kalıplar vardır. 

Kanıt: Salgın hastalıkların belirli aralıklarla ortaya çıkması, Ren geyiği nüfusunun çoğalıp azalması, Güneş'teki lekelerin döngüsü. 

Her şeyin içinde keşfedilmeyi bekleyen bir düzen var mı gerçekten? Kaos dediğimiz şey aslında, düz bir çizginin sonsuz büyüklükteki bir dairenin çevresini dönmesi gibi, sonunda belli olacak bir düzenin 


çözülememiş görüntüsü mü? Her şeyin bir düzeni, bir şekilde ortaya çıkarılmayı bekleyen bir kâlıbı varsa eğer, sonsuz olduğu varsayılan ve milyarlarca basamağı bilindiği halde hâlâ içindeki gizleri açığa çıkarmayan pi sayısını nasıl açıklayacağız? Hem sonra bütün bunların sinemayla ne ilgisi var? 

Darren Aronofsky'nin çekimlerine 1996 yılında başladığı ve kendi deyimiyle “gerilla sinemacılığı? 
olarak adlandırdığı ilk uzun mettajlı filmi Pi, evrenin sırrının sayılarla açıklanabileceğine inanan bir matematikçiyi konu ediniyor. 

Matematik dehası Max Cohen, var olan her şeyin bir düzen içinde varlığını sürdürdüğünü iddia 


ediyor ve borsada hergün gördüğümüz iniş çıkışların da bir düzene bağlı olması gerektiğini savunuyor. Gelişmiş bir bilgisayar yardımıyla borsadaki hareketleri önceden tahmin etmenin yolunu arayan Max bir süre sonra sayılar evreninde iyice kayboluyor ve kendisini deliliğin eşiğinde buluyor. 

Bir yandan matematik dehasından faydalanmak isteyen finans kuruluşları, diğer yandan fanatik musevi cemaati Maxi, paranoyasının haklı dehşetiyle yüzleştirecek. 

Gerçek ve hayal iç içe girecek, birbirine karışacak, nihayet ayrışması imkansızlaşacak: 


Pi—1.000.000.000 DOLAR 

Pö'nin çekim öyküsü en az evrenin kendisi kadar kaotik. Para bulmak için olmadık yollara sapan Aronofsky ve arkadaşları hemen hemen tanıdıkları herkese ulaşıp 100 dolarlık bağış istemiş ve bir kaç hafta içinde binlerce dolarlık bir kaynak sağlamışlar kendilerine. Çekimlere iki hafta kala görüntü yönetmeninin ayrılması morallerini bir hayli bozmuş ama pes etmemişler. “Hep şuna inanmak istedim” diyor Aronofsky, “Eğer kendi filmini yaparsan ve eğer iyi yaparsan, muhakkak kabul gö- 


: — rürsün.” Hem de ne kabul..; Filmin dünya prömiyeri 18 Ocak 1998'de, Utah, Park City'deki Eccles Theater'da gerçekleşmiş. Ardından Sundance'de çok büyük olay yaratmış. İki gün sonra da Variety kapaktan duyurmuş: Pi - 1.000.000.000 Dolar. 
Kaos teorilerine ilgi duyanların bildiği bir önerme vardır: Pekin'deki bir kelebeğin kanat çırpışları dünyanın öbür ucunda bir fırtınaya sebep olabilir. Buna “kelebek etkisi” diyorlar. Aronofsky'nin küçük bir bütçeyle çektiği ve sinema tutkunlarının akıllarında bir fırtına yaratan filmi “kelebek etkisinin en güzel kanıtı değilse, nedir sizce? 
Emrah Kolukısa 


KAÇIRMAYIN 


BESIEGED 

24 Kasım Çarşamba, 22:00 

Yönetmen: Bernardo Bertolucci 

Oyuncular: Thandie Newton, David Thewlis, 

Claudio Santamaria. Yapım Yılı: 1998 

Bernardo Bertolucci, İtalya'nın başkenti Roma'da eski bir eve çeviriyor kamerasını... 

İki karakter üzerine yoğunlaşıyor filmi Besieged / Teslimiyette. Kimin kime teslim oldugu ise tartışma götürür... 

David Thewlis tarafından “canlandırılan Kinsky, içine kapanık tuhaf bir İngiliz piyanist. Derin yalnızlığının sancısını sadece piyanosunun başına geçtiğinde hafifletebiliyor. 
Thandie Newton ise Shandurai adlı 20'li yaşlarda bir Afrikalı olarak çıkıyor karşımıza. Afri- ka'da kocası politik nedenlerle cezaevinde atılınca İtalya'ya gelen Shandurai, tıp eğitimi alıyor. Kinsky'nin evini temizlemek karşılığın- da büyük evin bir oda- e ini sında kalıyor. | fi 

İki farklı karakter ara ; 
sındaki ilişki aynı evi 

paylaşma noktasın- 

dan başlayıp dalgalanmalar eşliğinde gelişiyor. Yalnız ve melankolik bir adam, yalnız ve evinden uzakta 

bir kadın, uzaklarda 

bir yerde tutuklu olan 

kadının kocası... 

Filmin adı Teslimiyet. 

Kimin kime teslim olduğu ise tartışma götürür... 
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“EVRENDE HER ŞEY ÇARPIŞIYOR... BÜTÜN NESNELER, İNSANLAR VE HAYVANLAR AYNI ORTAMA PALDIR KÜLDÜR İTİLİYOR. AK KEDİ, KARA KEDİ, KAFALAR SÜREKLİ KARIŞIK.” EMİR KUSTURICA 


Emir Kusturica, Balkanlar'ın Fellini'si, “Avrupa sinemasının hınzır, anarşist çocuğu” ve “öcü yönetmen” olarak'nitelendirilir. Cannes'da Altın Palmiye kazanan Uzdergrownd (1995) filminin savaş sonrası Yugoslavya'yı ironik bir biçimde yansıtması, Bosnalı yönetmenin Sırp militarizmini sevimli göstermeye çalıştığı iddiasıyla saldırıya uğramasına neden olmuştu. Kusturica'ya karşı başlatılan büyük polemik, yönetmenin bir daha asla film çekmeyeceğini açıklamasına neden oldu. (Bu noktada Kustu- 


rica'nın milliyetçi Sırp bir parti yöneticisini Belgrad'ın ortasında gerçek bir düelloya davet etmesi ve politikacının bu davete yanaşmaması geliyor aklımıza.) Kendini hâlâ “Yugoslav” olarak tanımlayan Kusturica emekli olacağına dair verdiği sözü kısa zamanda bozarak Crna Macka, Beli Macor (Black Cat White Cat - Kara Kedi, Ak Kedi) ile sinemaya görkemli bir dönüş yaptı. 

Venedik Film Festivali'nde Kusturica'ya En İyi Yönetmen dalında Gümüş Aslan Ödülü'nü kazan- 


dıran bu film, Tiyze of #he Gypsies (Çingeneler Zamanı) çalışmasından on yıl sonra Çingeneler'in zengin dünyasına da bir dönüştü. Kusturica, senaryoyu Çingeneler arasında yaygın bir söylenceden yola çıkarak Gordan Mihic ile birlikte yazdı. Filmi Belgrad yakınlarında çiftlik mekanlarında çeken yönetmen, bu çalışmasında Garcia Marguez'den esinlendiğini özellikle vurguluyor. 

Kara Kedi, Ak Kedi'nin öyküsü, Tuna kıyısında yaşayan rakip Çingene çeteleri arasındaki ilişkilere yaslanıyor. Savaş sonrası toplum değerlerinin yıkınuları içinde olgunlaşan kardeşlik ve aşk üzerine odaklanan filmi izlerken insan yer yer zorlanıyor. Sıradışı karakterler seyirciyi sürekli şaşırtıyor. Filmde varolan komedi unsurları filmin bütününü komik bulmamızı gerektirmiyor, ama hayranlık yarattığı kesin. 


TUNA KIYISINDAN MİZAH ESİNTİSİ 

Kusturica, filmiyle “evrensel karmaşaya” olan inancını yansıtmaya çalıştığını açıkladı. Ona göre, “Bu evrende her şey durmadan çarpışıyor. Sonsuza kadar da çarpışacak. Bütün nesneler, insanlar ve hayvanlar aynı ortama paldır küldür itiliyor. Ak kedi, kara kedi, kafalar sürekli karışık.” 

Politik film yapmak amacında olmadığını özellikle vurgulayan Kusturica, filmin karnaval ortamı içinde, yoğun politik mesajlar da veriyor: Dolaşan “Alman markları?, domuzun arabayı eski Yugoslavya haritası şeklinde kemirmesi, “özgürlük” lafının geçtiği sahnelerdeki bağlı insanlar, savaş suçlusu “vatansever? işadamı gibi... 

Kusturica şöyle diyor: "Doğal olan şeylere hayranlığımı ve coşkuyu dile getirmek istedim. Trajediden uzaklaşarak hayata, renklere ve ışıklara yöneldim. Farkındaysanız filmde ölüler bile diriliyor. Çingeneler, hayatın her anında coşkularıyla yaşar. Duygusal etkisi nedeniyle ilgi uyandıracağını düşünerek entrikaları ve “Çingene kitch'ini vurgulamak istedim." 

Yönetmen, filminde olağanüstü görüntü teknigiyle, renkli ayrıntılara (sürekli dolaşan kaz sürüleri, ağaca bağlı çalgıcılar) yer veren Kusturica, pop kültür motiflerini (Rayxbo, Casablanca, makinalı tüfekler, altın dişler, lunapark, techno müzik) serpiştiriyor. Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra'nın gypsy techno-rock türündeki çarpıcı müzikleri ile Kara Kedi, Ak Kedi kara mizahla yoğrulmuş bambaşka bir dünyaya çağırıyor izleyicisini. 


Suha Çalkıvik 
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Run Lola Run, 22 Kasım, Saat 22:00 


RUN. 
MOJN 
RUN 


20 DAKİKA İÇİNDE 100 BİN 
ALMAN MARKI BULMAK . | 

ZORUNDA OLAN BİR KADIN 
NE KADAR HIZLI KOŞABİLİR? 


Mekan, Berlin. Esas kız, Lola. Esas oğlan, Manni. İkisi sevgili. 


Manni “pis işlere” bulaşiyor, sonra da bir çete liderine ulaştırması gereken içi para dolu çantayı metroda kaybederek işleri yüzüne gözüne bulaştırıyor. 

Manni iki seçenekle karşı karşıya: 20 
dakika içinde parayı bulup çete liderine verirse kurtulacak, bulamazsa hayata veda etmek zorunda kalacak. 

Manni, Lola?yı arıyor, parayı bulmasını istiyor ve saat işlemeye başlıyor. 

Franka Potente'nin görüntüsü, oyunculuğu, çevikliği ve rolünün hakkını sonuna kadar vermesi kadar, Lola'nın koşusunu tekno-pop müziğin temposuyla destekleyen yazar-yönetmen 
Tom Tykwer da alkışı hak ediyor. 

20 dakika içinde stratejiden ziyade 
güdüsel kararlar etkili oluyor ve Lola'nın elindeki en büyük silah daha hızlı koşmak! Koş Lola Koş! 

Filmin bir farklılığı da bu sıradışı kurtarma operasyonunu üç versiyon halinde izleyecek olmamız... Bu kadar kısa sürede verilen kararlar hatalı olabilir, dönüşü de zordur; ama Lola bir film kahramanı ve tam üç kez başlayacak “koşmaya”. 

Franka Potente'nin gölgesinde kalan Moritz Bleibtreu'nun şanssızlığı bu kadar “güzel” koşamaması mı acaba? 
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KAÇIRMAYIN 


WASABI 


USTA YAPIMCI 
USTA OYUNCU 


WASABI'NİN YÖNETMENİ, GERARD KRAWCZYK; AMA YAZAR VE YAPIMCI OLARAK WASABI'YE İMZA ATAN LUC BESSON'UN 


FİLME ETKİSİ TARTIŞILMAZ... 


Sinema dünyasının göbeğine meteor taşı gibi düşen Luc Besson, ikinci filmi Sxbıway'den beri kendine özgü bir dünya kurdu. Kusurlu toplumlar, bu toplumların dışında kalmış, kendi ahlak ve adalet ilkelerine sahip, sıradışı karakterler yarattı. Örnegin, şu sırada sinemalarda Cojlateral'la bir örneğini izlediğimiz “kiralık katiller gibi. 

Besson, L6on ve La Femme Nikita ile bu janra da damgasını vurmuştu. Gerçi 1999 yapımı The Messenger | Jeanne d'Are'tan beri kendisi film yönetmiyor; ama meşrebine uygun filmlerin yapımcılığını üstlenmeyi, bazen senaryolarını yazmayı sürdürüyor. 


Taxi, Taxi 2 ve aynı yıl gösterime giren Yamakasi gibi Wasabi de onun yapımcısı olduğu filmlerden biri. Wasabi'nin yönetmeni, Taxi 2'yi de yöneten Gerard Krawczyk, senaryosu ise Besson'a ait. 

Filmin başrol oyuncusu ise yakın dostu, favori aktörü, Kurtlar İmparatorluğunun da başrol oyuncusu Jean Reno. 

Aktör bu sefer de sorunlu bir polis. “Kanunun eli” olması gereken müfettiş Hubert'in bir sorunu var. 
Bu el sık sık yumruk şeklini alıyor ve suçluların, şüphelilerin suratında patlıyor. Wasabi'de onun 20; runlu izninde, eski sevgilisi ölünce Japonya'ya gidi: şini ve karanlık bir mirasa konuşunu izliyoruz. 


Üç Renk DVD'de, Türkçe 


KIRKI 


Li 


Dünya Sineması'nın en önemli yapıtlarından Üç Renk (Trois Couleurs) zengin özel seçenekleriyle ilk kez Türkçe'de. 


Mavi (Bleu), Beyaz (Blanc) ve Kırmızı (Rouge) filmleri 2şer DVD olarak sunuluyor. 
Her filmde özel seçenek olarak Kieslowki'nin açıklamaları, ünlü sinemacı ve oyuncuların değerlendirmeleri yer alıyor. Ayrıca film eleştirmeni Anette Insdorf'un her film boyunca süren Türkçe/İngilizce film açıklamaları (audio commenlary), Türkçe altyazı ve Türkçe dublaj gibi seçenekler bulunuyor. 


Üç Renk'i bir arada isteyenler için hazırlanan Özel Koleksiyon Seti'ni alanlar ise, 2 özel hediye kazanıyor: Kieslowski hakkında yapılmış en iyi belgeselin DVD'si ve Mavi'nin film müzikleri CD'si. 


Hepsi sadece 3 film fiyatına, 89.900.000 TL'na! 


Satış noktaları — 


> 


3'ünü birlikte alın 
2 hediye kazanın 
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89,9 YTL. 


o rayastot Kieslewseki 


A.E. Film 
(212) 324 9292 
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DECEMBER BRİDE (1 Kasım) 
Yönetmen: T. 0/Sullivan 
Oyuncular: Saskia Reeves, 
Donal McCann, Ciaran Hinds. 


TRAIN DE VİE (8 Kasım) 
Yönetmen: Radu Mihaileanu 
Oyuncular: Lionel Abelanski, 
Rufus, Clement Harari. 


BLACK CAT WHITE CAT 

(15 Kasım) 

Yönetmen: Emir Kusturica 
Oyuncular: Bajram Severdzan, 
Florijan Ajdini, Branka Katic. 


UN LOLA RUN (22 Kasım) 
önetmen: Tom Tykver yuncular: Franka Potente, oritz Bleibireu, H. Knaup. 


o<m 


(29 Kasım) 

önetmen: Darren Aronofsky yuncular: Sean Gullette, ark Margolis, Ben henkman, Pamela Hart. 


o<U 


m 


ANGELS IN AMERICA 11 Emmy ödüllü dizi 5 ve 6. bölümleriyle 


PIPE DREAM (2 Kasım) 
Yönetmen: John Walsh 
Oyuncular: Martin Donovan, 
M.Louise Parker, K. Carroll. 


BEAUTIFUL PEOPLE 

(9 Kasım) 

Yönetmen: Jasmin Dizdar 
Oyuncular: Charlotte Coleman, 
Charles Kay, Rosalind Ayres. 


GRUMPIER OLD MEN 

(16 Kasım) 

Yönetmen: Howard Deutch 
Oyuncular: Walter Matthau, 
Jack Lemmon, Ann-Margret. 


WASABI (23 Kasım) 
Yönetmen: Gerard Krawczyk 
Oyuncular: Jean Reno, Carole 
Bouguet, Ryoko Hirosuer. 


CADDYSHACK (30 Kasım) 
Yönetmen: Harold Ramis 
Oyuncular: Chevy Chase, 
Rodney Dangerfield. 


Kasım ayında Çarşamba günleri 23:00'te. 
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ANGELS IN AMERICA 


(5. Bölüm: 3 Kasım, saat 23:00 


6. Bölüm: 10 Kasım, saat 23:00) 


Yönetmen: 

Mike Nichols 
Oyuncular: 

A! Pacino, Meryl Streep, 
Emma Thompson, Justin 
Kirk, Ben Shenkman. 


GOYA (17 Kasım) 
Yönetmen: Carlos Saura 
Oyuncular: Francisco 
Rabal, Jose Coronado, 
Dafne Fernandez, 
Maribel Verdu. 


BESIEGED 

(24 Kasım) 

Yönetmen: 

Bernardo Bertolucci 
Oyuncular: Thandie 
Newton, David Thewlis, 
Claudio Santamaria. 


4 e 


TRAIN DE VIE (Hayat Treni) Nazi vahşetinden kaçan bir grup Yahudi ayarladıkları trenle yola çıkar. 


GİŞE FİLMLERİ 


THE GOLDEN BOWL (4 Kasım) 
Yönetmen: James Ivory 
Oyuncular: Uma Thurman, 
Jeremy Northam, Kate 
Beckinsale, Nick Nolte, 
Anjelica Huston. 


ENİGMA (11 Kasım) 

Yönetmen: Michael Apted 
Oyuncular: Dougray Scott, 
Kate Winslet, Saffron Burrows, 
Jeremy Northam. 


THE CRYING GAME (18 Kasım) 
Yönetmen: Neil Jordan 
Oyuncular: Stephen Rea, 

Jaye Davidson, Miranda 
Richardson, Forest Whitaker. 


ON GOLDEN POND (25 Kasim) 
Yönetmen: Mark Rydell 
Oyuncular: Katherine Hepburn, 
Henry Fonda, Jane Fonda, 
Dabney Coleman, 

Doug MeKeon. 


BESIEGED 
Bertolucci'nin 
İtalya ve 
Kenya'da gerçekleştirdiği 
Teslimiyet, 
İngiliz bir bestecinin ilginç aşkını anlatıyor. 


Türkiye'nin 
Yatırım Noktası'na 
Türkiye'nin 

her yerinden ulaşabilirsiniz! 


YATIRIM 


<s—a—-aAp—< 
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K 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i 


NOKTASI 


Çağrı Merkezi: 

Türkiye'nin her yerinden 

şehiriçi ücret ödeyerek 

borsada anında işlem, 

yorum, repo, yatırım fonu, halka arz. 


Internet: 

Hisse senedi işlemleri, anlık ücretsiz fiyat izleme, yatırım fonu, repo, devlet tahvili, hazine bonosu, eft, araştırma raporları, analizler, en düşük komisyon oranı ile 

anında hızlı işlem. 


444 0 414 


www.oyakyatirim.com.tr 


OYAK YATIRIM 


Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 
Akatlar Ebulula Cad. F2 C Blok 34335 Levent - Beşiktaş / İstanbul 
Tel: (0212) 319 12 00 (pbx) * Faks: (0212) 351 05 99 
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bir (0) oYAK kuruluşudur 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MACERA 


(5 Kasım) 

Yönetmen: David Drury 
Oyuncular: Gabriel Byrne, 
Greta Scacchi, Denholm 
Elliott, lan Bannen. 


THE THING (12 Kasım) 
Yönetmen: John Carpenter 
Oyuncular: Kurt Russell, 
Wilford Brimley, T.K. Carter, 
David Clennon. 


AFTER DARK MY SWEET 
(19 Kasım) 

Yönetmen: James Foley 
Oyuncular: Jason Patric, 
Rachel Ward, Bruce Dem, 
George Dickerson. 


BETRAYED (26 Kasım) 
Yönetmen: Costa Gavras 
Oyuncular: Debra Winger, 
Tom Berenger, John Heard, 
Betsy Blair. 


THE THING 


Korku sinemasının ustası John Carpenter'dan 


güçlü bir yapım. 
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DEFENCE OF THE REALM 


e 
OUADROPHENIA (6 Kasım) 
Yönetmen: Franc Roddam 
Oyuncular: Phil Daniels, 
Leslie Ash, Philip Davis, 
Mark Wingett, Sting. 


MIDNIGHT IN THE GARDEN 
0G G00D AND EVIL (13 Kasım) 
Yönetmen: Clint Eastwood 
Oyuncular: Kevin Spacey, 
John Cusack, Jack Thompson, 
Alison Eastwood. 


I WANT YOU (20 Kasım) 
Yönetmen: Michael 
Winterbottom 

Oyuncular: Rachel Weisz, 
Alessandro Nivola, Luka 
Petrusic, Labina Mitevska. 


KING OF THE HILL (27 Kasim) 
Yönetmen: Steven Soderbergh 
Oyuncular: Jesse Bradford, 
Jeroen Krabbe, Lisa Eicchorn, 
Karen Allen. 


BACKBEAT (6 Kasım) 
Yönetmen: lain Softley 
Oyuncular: Sheryl Lee, 
Stephen Dorrf, lan Hart, 
Gary Bakevwveli. 


ABSOLUTE POWER (13 Kasım) 
Yönetmen: Clint Eastwood 
Oyuncular: Clint Eastwood, 
Gene Hackman, Laura 
Linney, Ed Harris. 


LADDITION (20 Kasım) 
Yönetmen: Denis Amar 
Oyuncular: Richard Berry, 
Richard Bohringer, 

Victoria Abril, Farid Chopel. 


THE UNDERNEATH 

(27 Kasım) 

Yönetmen: Steven 
Soderbergh 

Oyuncular: Peter Gallagher, 
Alison Elliott, William 
Fichtner, Adam Trese, 
Elisabeth Shue. 


MIDNIĞHT IN THE GARDEN OF G00D p-. 
AND EVİL Clint Eastwood'dan gerçek bir İZE cinayet vakasından uyarlama. 


AFTER HOURS (6 Kasım) 
Yönetmen: Robert Fuest 
Oyuncular: Vincent Price, 


Robert Ouarry, Peter 
Cushing. 


THE VISITORS (13 Kasım) 
Yönetmen: Elia Kazan 
Oyuncular: Patrick McVey, 
James Woods, 

Steve Railsback. 


ANGELS & INSECTS 

(20 Kasım) 

Yönetmen: Philip Haas 
Oyuncular: Mark Rylance, 
Kristin Scott Thomas, Patsy 
Kensit, Jeremy Kemp. 


THE MUSIC LOVERS 

(27 Kasım) 

Yönetmen: Ken Russell 
Oyuncular: Glenda Jackson, 
Richard Chamberlain, 
Christopher Gable, 

Max Adrian. 


BACKBEAT 
Beatles'ın ilk ekibinden Stuart Sutteliffin yaşam öyküsü. 


OUADROP 
HENIA 
Londra, 
1965... 
Müzik, i gençler ve 


“ The Who. 
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© Yönetmen: Radu Mihaileanu 
Oyuncular: Lionel Abelanski, Rufus, Clement Harari, Michel Muller 


Le Yönetmen: Emir Kusturica 


her pazartesi 22:00 


Yönetmen: Thaddeus 0'Sullivan 


Oyuncular: Saskia Reeves, Donal McCann, Ciaran Hinds, Patrick Malahide. 


Yapım Yılı: 1990 Oo Süresi: 84 Dakika 

19. yüzyılda Kuzey İrlanda'da geçen bir öyküyü anlatan Aralık Gelini, Dublin doğumlu Thaddeus O'Sullivan'ın ilk yönetmenlik çalışması. Sarah, annesiyle birlikte dul çiftçi Mr. Echlin'in yanında ça- 


Yapım Yılı: 1998 Oo Süresi: 98 Dakika 

İkinci Dünya Savaşı sırasında geçen ilginç bir öyküyü anlatan Hayat Treni, bir grup Yahudi'nin Nazi vahşetinden kaçışını resmediyor. Bir tren ayarlayarak Filistin'e doğru yola çıkan grubun bir kıs- 


lışır. Mr. Echlin'in ölümüyle eski evine dönen annesinin aksine çiftlikte yaşama- ya devam eden Sarah yaşlı çiftçinin iki oğluyla birden ilişkiye girecek ve üstelik hamile kalacaktır. 


mı mahkum kılığına girerken bir kısmı da sözde onları nakletmek için görevlendirilen Nazi subayları kılığına bürünür. 
Ne var ki yolda gerçek Alman askerleri- ne rastlayacaklardır. 


Oyuncular: Bajram Severdzan, Florijan Ajdini, Salija İbraimova, Branka Katic. 


Yapım Yılı: 1998 Ooo Süresi: 122 Dakika 


Emir Kusturica'nın Tuna nehri kıyısında yaşayan çingeneleri konu ettiği 1998 tarihli filmi Kara Kedi Ak Kedi de hem eleştirmenler hem de izleyiciler tarafından beğeniyle karşılanmıştı. 


Yönetmen: Tom Tykver 


Çöp Kralı Grga Pitic ile Beton Çarı Zarije Destanov, 25 yıldır görüşmemiş olsalar da iki yakın dosttur. Yıllar sonra Zarije'nin oğlu, Grga'dan yardım isteyecek ve iki dostun yolları kesişecektir. 


Oyuncular: Franka Potente, Moritz Bleibtreu, Herbert Knaup, Armin Rhode. 


Yapım Yılı: 1998 Oo Süresi: 76 Dakika 

Tom Tykver'in gösterime çıktığı her yerde büyük övgüler toplayan filmi Koş Lola Koş, sıradışı kurgusu, çarpıcı senaryosu ve özgün sinema diliyle dikkat çekiyor. Film Lola'nın odasındaki telefo- 


Yönetmen: Darren Aronofsky 


nun çalmasıyla başlar. Arayan, sevgilisi Manni'dir ve başı büyük bir derttedir. 
Mafyaya ait olan bir parayı katbetmiştir ve 20 dakika içinde yüzbin mark bulması gerekmektedir. 


Oyuncular: Sean Gullette, Mark Margolis, Ben Shenkman, Pamela Hart. 


Yapım Yılı: 1998 Oo Süresi: 80 Dakika 

Son derece yetenekli bir matematikçi olan Max Cohen doğadaki kaosun belli bir düzene sahip olduğuna inanmaktadır. 
Bu teorisinden hareketle borsadaki hare- 


ketlenmelerde de bir düzen olduğunu ile- 


ri sürer. Çok gelişmiş bir bilgisayar yardımıyla borsadaki düzeni keşfetmeye çalışan Max bir türlü istediği sonuca ulaşamamakta ve yavaş yavaş paranoyanın içine düşmektedir. 


ARALIK GELİNİ İ 
SASKIA REEVES 


TİYATRO EĞİTİMİ ALAN VE GEÇMİŞİNDE KUKLACILIK YAPAN REEVES, SIRADIŞI ROLLERİ ÜSTLENMESİYLE TANINDI 


Saskia Reeves, daha çok tartışmalı konuları ele alan filmlerde sıradışı karakterleri oynamasıyla tanınır. Oysa December Bride / Aralık Gelini'yle ilk kez sinemaya geçen genç aktris, Royal Shakespeare Company'de de oynamış bir tiyatro oyuncusu. 

Londra'da Hollandalı bir annenin ve aktör bir 


m kızı a Reeves'in geçmişinde KUkİK da var. Thaddeus O'Sullivan'a Avrupa Film Akademisi Özel Jüri Ödülü'nü getiren December Bride'daki, evin iki oğlundan birinden hamile kalmış genç kız dışında, lezbiyen bir soyguncuyu, erkek kardeşine âşık bir kızı da oynamıştı. Antonia & Jane'de ise, komedi yeteneğini sergilemişti. 


KARA KEDİ, AK KEDİ'NİN MÜZİKLERİ SIK SIK İSTANBUL'DA DA KONSERLER VEREN BREGOVIC'E AİT. BU KEZ ONU 'EKRANDA' DİNLEYECEĞİZ 


Müziğini bu kez 'canlı' olarak değil de, Black Müzik hayatına 1966'da yerel rock grubu Bes-Cat, White Cat / Kara Kedi, Ak Kedi'yi izlerken o tije'nin basçısı olarak başlamıştı. Birlikte en çok dinleyeceğiz. Bunda da şaşılacak bir şey yok. Go- — çalıştığı yönetmen olan Emir Kusturica ile de bu ran Bregovic 1977 yapımı Leptirov Oblak'tan bu ,, dönemde tanıştılar. 1985'te rock'ı bırayana, aralarında La Reigne Margot / Kraliçe Mar- ik  kınca, on yıl sahneye çıkmadı. 1995'te got'nun da bulunduğu yirmiyi aşkın filmin müziği- ise bir çıktı, pir çıktı. Bu sayede biz de ni yaptı. Mutlu sonla biten, ilk Balkan aksan- onu sık sık görüp dinleme fırsatı lı Carmen'i gerçekleştirdi. bulduk. 
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“Funny and 
Heariwarming” 


Besilik Feople 


“FARE. FERT ANE YAYLI MM” 


her salı 22:00 


Yönetmen: John Walsh 


Süresi: 90 Dakika 

Tesisatçılık yapan David Kulovic'in mesleği, kadınların ona ilgi duymasını engellemektedir. Günün birinde David yanlışlık eseri çok ünlü bir film yönetmeniyle karıştırılınca bir anda kadınlar etrafında 


BEAUTIFUL PEOPLE 


Yönetmen: Jasmin Dizdar 


Yapım Yılı: 1998 Oo Süresi: 102 Dakika 

13 Ekim 1993. Londra. İngiltere milli 
futbol takımı Dünya Kupası elemelerinde çok kritik bir maç için Hollanda ile karşılaşıyor. Aynı günlerde Bosna'da savaş had safhada. Londra'da, biri Sırp diğeri 


GRUMPIER OLD MEN 


Yönetmen: Howard Deutch 


Oyuncular: Martin Donovan, Mary-Louise Parker, Kevin Carroll, Rebecca Gayheart. 
© Yapım Yılı: 2002 


pervane olmaya başlar. Bu benzerliği kullanmaya karar veren David bir senaryo bulup kast görüşmeleri yapmaya kalkışır. Amacı hevesli ve genç aktrislerle tanışmaktır. 


Oyuncular: Charlotte Coleman, Charles Kay, Rosalind Ayres, Roger Sloman. 


Hırvat iki kişi, Dado ve Faruk, bir otobüste karşılaşır. Birbirini tanıyan iki mülteci kavga eder. Londra sokaklarında çılgın bir kovalamaca başlayacak, komik ve kültürel bir çarpışma yaşanacaktır. 


Oyuncular: Walter Matthau, Jack Lemmon, Ann-Margret, Sopphia Loren, Burgess Meredith. 


Yapım Yılı: 1995 Oo Süresi: 96 Dakika 

Sinemanın en komik ikililerinden olan Jack Lemmon, Walter Matthau yine çok komik... Wabasha'da yıllar geçse de yaşam değişmemektedir. Max ve John aradan geçen 33 yıla karşın hâlâ kavga et- 


WASABI 


Yönetmen: Gerard Krawczyk 


Yapım Yılı: 2001 Oo Süresi: 90 Dakika 

Yapımcılığını Luc Besson'un üstlendiği Wasabi her anı heyecan yüklü bir aksiyon. Gerektiğinde yumruklarını kullanmaktan çekinmeyen, lafını sakınmayan, kendi bildiği doğrulardan şaşmayan Hu- 


 CADDYSHACK 


Yönetmen: Harold Ramis 


Oyuncular: Chevy Chase, Rodney Dangerfield, Bill Murray, Michael 0'Keefe. 
Yapım Yılı: 1980 


Süresi: 94 Dakika 

Harold Ramis'in 1980 tarihli komedi klasiği Caddyshack, büyük ölçüde golf sahalarında geçen eğlenceli bir film. Zenginlerin üye olduğu bir golf kulübünde 


golf sopaları taşıyan Danny'nin en büyük 


mekte, büyükbaba hâlâ sigara ve alkol tüketmektedir ve kimse o efsanevi kedi balığını yakalamayı başaramamıştır... 
John'un evlenmesiyle Max için de hayat değişmeye başlar. 


* Oyuncular: Jean Reno, Carole Bouguet, Ryoko Hirosue, Michel Muller. 


bert, Fransız Polis Teşkilatı'nın nadide memurlarından biridir. İki ay süreyle görevden uzaklaştırılan Hubert 19 yıldır görmediği eski sevgilisinin ölümü üzerine soluğu Tokyo'da alır. 


hayali günün birinde üniversiteye gitmek ve kendine düzgün bir hayat kurmaktır. 
Bunun için de öncelikle kulübün saygın üyelerinden Yargıç Smails'in gözüne girmesi gerekmektedir. 


RODNEY 
DANGERHELD 


ZORLU YOLLARDAN GELEN 
'KOMİK ADAM” ARTIK YOK 


Rodney Dangerfield Ekim ayının başında öldü. Sinemada şöhrete geç erişen bir aktördür. Babası, Phil Roy adıyla bilinen bir vodvil pandomimcisiydi. 

Genç Rodney de (ya da Jacob Cohen) stand-up'çı olarak 19 yaşında sahneye çıkınca, Jack Roy adını aldı. Dokuz yıl sefil kulüplerde süründü. 1963'te ise, Jack Roy günleri akla gelmesin diye, Rodney Dangerfield adıyla komedyenliğe döndü. 1967'de Ed Sullivan Şov'la şöhrete kavuştu. 

Nevrotik bir sahne kişiliği yaratmıştı, kravatını çekiştirir, terini siler ve saygı görmediğinden söz ederdi. Nihayet başarıya ulaşınca kendi gece kulübünü açtı, genç yeteneklere destek oldu. 1970'te sinemaya adım attı. Biz onu yeni zengin Al Czervik'i oynadığı Caddyshack'le izleyeceğiz. 


DİŞİ ELVİS 
ANN-MARGRET 


UTANGAÇ BİR KIZ OLARAK GELDİĞİ AMERİKA'DA ÖNCE YILIN 'EKŞİ ELMA'SI SEÇİLDİ, SONRA ÜLKENİN EN ÜNLÜ ADAMIYLA BİRLİKTE OLDU 


Ann-Margret Olsson ailesiyle Amerika'ya geldiğinde 7 yaşında, utangaç bir kızdı. Yine de on yıl sonra şarkıcı olarak sahneye çıktı. 

Benzersiz komedyen George Burns tarafından keşfedildi, 1961'de de Pocketful of Miracles'da Bette Davis'in kızını oynadı. Ancak söyleşi yapmaktan hiç hoşlanmıyordu, basın da onu yılın “Ekşi Elma'sı seçti. 

1964'te Elis Presley'in Viva Las Vegas'ında yer aldı, aralarında bir ilişki başladı. Şarkıcı olması, ona 'Dişi Elvis” yaftası vurulmasına yol açtı. Elvis, 1977'deki ölümüne kadar, Ann-Margret'in her programına koca gül buketleri gönderdi. Akiris iki kaza geçirdi. İlkinde yedi metreden aşağı düştü, uzun süre sinemadan uzak kaldı. 1967'de evlendiği sabık 


aktör kocası ve menajeri Roger Smith'in © özeni sayesinde düzeldi. Dört yıl ön- 
© ce de motosikletten uçtu. Şimdi sağlığı yerinde, Smith'le evli, İsveççe'si de ilk günkü kadar akıcı. 
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En dikkatli izleyiciler bile Azgels Iz America'nın ilk bölümünü izlerken 
Meryl Streep'i tanıyamadılar kanaatimizce. Gazetelerde köşe yazılarına yansıyan bu hadise sonrası herkes daha bir gözünü dört açarak izlemeye başlamıştır diziyi. Sonuçta ne Meryl Streep'i ne de küçük ekrana hiç tenezzül etmemiş olan Al Pacino'yu bir TV yapımında görmek az iş değil. 

Emmy Ödülleri'nde eşine rastlanmayan bir rekora imza atarak 11 ödül kazanan dizi, senaryo sahibi Tony Kushner ve yönetmen Mike Nichols'a güvenen oyuncuları haklı çıkardı. 
80'li yılların AIDS, Reagan ve dini hoşgörüsüzlükle damgalanan karanlığında ölümü bekleyen genç eşcinsel Prior ile başka bir paralelde onunla 


aynı sebepten hayatına veda edecek 


7 z 


Yönetmen: Carlos Saura 


Yapım Yılı: 1999 Oo Süresi: 100 Dakika 


İspanyol ressam Francisco de Goya gerek eserleri ve gerek aşklarıyla ün yapmış ayrıcalıklı bir sanatçıydı. Goya'yı ölüm döşeğinde görüntüleyen ve yaşam öyküsünü geri dönüşlerle anlatan Carlos Saura, ünlü ressamın en ünlü eserlerinin bazılarına ilham veren 


Yönetmen: Bernardo Bertolucci 


olan muhafazakar sağcı avukat Roy Cohn'un öyküleri daha ilk dakikalarından itibaren seyirciyi kavramayı bildi. Bu ay son iki bölümüyle karşımıza gelecek olan Azgels In America, 2000'li yıllardan bakıldığında pek de değişmediği görülen dünyanın, üçüncü binyıl öncesi yer yer depresif, yer yer de “her şeye rağmen? havası hakim bir portresini çiziyor. 

Kimileri Al Pacino, Meryl Streep, Emma Thompson, Jeffrey Wright gibi önemli isimlerin olağanüstü bir ustalık sergiledikleri oyunculuklarını 12 
yıllık bir viskiyi yudumlar gibi izlerken, kimileri de artık üçüncü binyıla giren insanlığın daha ne kadar meleklerden medet umacağını düşünerek, biraz da dehşetli gözlerle, tavandaki çatlaklara dikiyor bakışlarını. 


Oyuncular: Francisco Rabal, Jose Coronado, Dafne Fernandez, Maribel Verdu. 


Alba Düşesi ile yaşadığı tutkulu aşka özel bir vurgu yapıyor. Hayatının son yıllarını sürgünde geçiren ve Fransa'da ölen Goya ile ilgili bir film yapmak için yıllarca beklediği söylenen Carlos Saura'ya ünlü görüntü yönetmeni Vitorrio Storaro eşlik ediyor. 


Oyuncular: Thandie Newton, David Thewlis, Claudio Santamaria. 


Yapım Yılı: 1998 Oo Süresi: 90 Dakika 

Bernardo Bertolucci çekimlerini İtalya ve Kenya'da gerçekleştirdiği Teslimiyet ile konuk oluyor ekrana. Roma'da münzevi bir hayat yaşayan İngiliz besteci Jason Kinsky hayatındaki tek kadına, ev işlerini yapan Shandurai'ye aşık olur. Genç kadına aşkını itiraf 


eden Kinsky onun için her şeyi yapmaya hazır olduğunu söyler. Shandurai'nin ondan istediği Kenya'da politik bir suçtan cezaevine atılan kocasını kurtarmasıdır. Bunun için yüklü bir paraya ihtiyacı olduğunu anlayan 
Kinsky varını yoğunu satmaya başlar. 


EKSİKSİZ BİR 
KOLEKSİYON ! 


11 ÖDÜLLÜ ANGELS IN AMERİCA'NIN, 
EN İYİ ERKEK OYUNCU ÖDÜLLÜ 
AKTÖRÜ AL PACINO BÖYLECE 
OSCAR, ALTIN KÜRE VE TONY 
ÖDÜLLERİ'NİN YANINA EMMYSINİ 
DE YERLEŞTİRDİ 


e Al Pacino, Angels in America'nın Roy Cohn'uyla ilk kez Emmy adayı oldü Ve ilk Emmy'sini aldı. Böylece, Oscar, Altın Küre, Tony ödüllerinin yanına bir TV yapımı ödülü de yerleşmiş oldu. İki yönetmenlik denemesi de var (L0- oking for Richard, Chinese Coffes) ama o aslen bir aktör. Oyuncu olarak ilk kez The Connection ile sahneye çıkmıştı, son ödülünü de, bi ma yönetmeni tarafından televizyo) 
mış bir oyun üçlemesiyle aldi 


e Yıllar önce Robert Altman Angels film yapmak istediğinde, Roy Cohn rolünü ona teklif etmiş. Aktör, oyunu Broadway'de izlemiş. 
Kendisinden önce Cohn'u oynayan Ron Leibman ve F. Murray Abraham'ı görmüş. “Birinin si zin oynayacağınız v şeyi oynamasını görmenin iyi bir yanı var,” diyor. “Model oluyor. Başka bi ri yaptıysa, demek ki:yapılabilir diye düşünüyor 


sun. 


e Meryi Streep'le otüz yıldır tanışıyorlar; ama ilk kez birlikte oynamışlar. Streep, gülerek, “Onun kadın rol arkadaşları benden gençtir hep” diyor. Neyse ki, şakaymış, tıpkı Emmy Ödül Töreni'ndeki “stand-up'ı gibi. Emma Thompson ise, Pacino'nun karakterinin ona Milton'ın Kayıp Cennet'indeki Şeytan'ı hatırlattığını söylüyor. Pacino, The Devil's Advocate'ı kastedergk, “Onu daha önce de oynanmıştım” diyor. 

t, ama bu sefer cok daha ölçülü. 
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her perşembe 22:00 
THE GOLDEN BOWL AN la 


Yönetmen: James Ivory 
Oyuncular: Uma Thurman, Jeremy Northam, Yapım Yılı: 2000 O Süresi: 122 Dakika 


Henry James'in romanından beyazperdeye uyarlanan Alt Kap, izleyiciyı 19. yüzyılda yaşanan bir aşk ve ihanet öyküsüne tanık ediyor. Karısının ölümünün ardından Avrupa yolculuğuna çıkan zengin Amerikalı sanat koleksiyoncusu Adam Verver ve güzel 


ENIGMA 


Yönetmen: Michael Apted 


Kate Beckinsale, Nick Nolte, Anjelica Huston. 


kızı Maggie'nin yolu çöpçatan Fanny Assingham ile kesişir. Fanny derhal sanatını konuşturur ve genç Maggie'yi soylu; ama beş parasız bir İtalyan'la tanışurır. Evlilik yakın gibi gözükmektedir, ama beklenmedik bir olay her şeyi altüst eder. 


Oyuncular: Dougray Scott, Kate Winslet, Saffron Burrows, Jeremy Noriham. 


Yapım Yılı: 2001 o Süresi: 114 Dakika 

2. Dünya Savaşı'nın en kritik evrelerinden birini konu edinen Ezigma heyecan yüklü bir konuyu tutku dolu bir aşkın geri planında işleyen sürükleyici bir yapım. Almanlar'ın ilerlemesini durdurmak büyük ölçüde Naziler'in haberleşme sistemini çökertmeye bağ- 


THE CRYING GAME 


Yönetmen: Neil Jordan 


lıdır. Bunun için de Enigma adlı şifre makinesinin kodunu bulmak gerekmektedir. Bir grup matematikçinin 24 
saat çalıştıkları Enigma kodunu çözmeye uğraşanların arasında yer alan 
Tom bir yandan da kaybolan Claire'in başına gelenleri araştırmaktadır. 


Oyuncular: Stephen Rea, Jaye Davidson, Miranda Richardson, Forest Whitaker. 


Yapım Yılı: 1992 o Süresi: 112 Dakika 

Yönetmen Neil Jordan'ı tüm dünyaya tanıtan ve Hollywood'un aranılan isimleri arasına sokan Ağlatan Oyun, özellikle senaryosundaki büyük sürprizle yankı uyandırmış ve sinema tarihinin en iyi saklanan sırlarından biri olmuştu. Jody adlı bir İngiliz askerini 


rehin alan IRA, onu yapacakları operasyonlarda bir koz olarak kullanmak niyetindedir. Onun gözetiminden s0- rumlu olan Fergus bir süre sonra Jody ile dost olacak ve ona, öldüğü takdir- de, sevgilisine göz kulak olacağına dair söz verecektir. 


Zİ ON GOLDEN POND 
HENRY FONDA, ağ 


JANE FONDA 


Yönetmen: Mark Rydel! 
Oyuncular: Katherine Hepburn, Henry Fonda, Yapım Yılı: 1981 < Süresi: 104 Dakika 


Sinema tarihinin tartışmasız en büyük oyuncularından olan ve kariyeri boyunca dört Oscar dahil sayısız ödül kazanan Katherine Hepburn ile bir başka sinema devinin, Henry Fonda'nın başrollerini paylaştığı Oz Golden Pond etkileyici bir drama. 


Jane Fonda, Dabney Coleman, Doug McKeon. 


80 yaşındaki emekli profesör Norman 
Thayer ile karısı yıllık tatillerini geçirmek üzere New England'daki yazlık evlerine giderler. Tam bir sessizliğin ve huzurun hakim olduğu evdeki sorunsuz hayat, kızları Chelsca ile ailesinin ziyarete gelmesiyle altüst olur. 


(#şeTd yoe1g ssa00Jd/x92Ta) g ebed Gz:lT vO/01/€z AA ISIIMU NLAYE 


AYRILMAZ ÜÇLÜ 


YÖNETMEN JAMES IVORY, YAPIMCI ISMAEL MERCHANT VE YAZAR RUTH PRAWER JHABVALA... NEW YORK'TA KAHVE İÇERKEN BAŞLAYAN DOSTLUKTAN 40 CİVARINDA FİLM DOĞDU 


Eskiden adları anılınca, akla Hindistan'a ilişkin sanı o günlerin atmos- e ri liz * MABET 


filmler gelirdi, sonra edebiyat uyarlamalarına da ferine sürükleyen, iyi damgalarını vurdular. Özellikle E.M. Forster ve oyuncuların rol aldığı Henry James'in eserlerine... Bu ay izleyeceğimiz, filmler. Aslında hemen yönetmeni James İvory, yapımcısı Ismael Merc- hemen bütün Merchant, senaristi de Ruth Prawer Jhabvala olan The hant-ivory ( filmlerini Golden Bowl (Altın Kap) ve daha önceki James böyle tanımlayabiliriz. 

uyarlamaları 7he Bostonians gibi. İkisi 40 civarında filme ortak imza attılar, bunların Hepsi, dönem ayrıntıları 20'den çoğunun senaristi ise, Jhabvala oldu. 
özenle çizilmiş, in- 


“ÜÇ KUTSAL NEHİR” 

Övgüler alan filmler yaptılar ama, *kostüme' film merakları yüzünden çok ağır eleştiriler de aldılar. Ismael Merchant, “Eleştirmenlere aldırsaydık eğer” diyor, “İlk filmden sonra bu işi bırakırdık.” Birlikteliklerinin mimarı, büyük bir ikna yeteneğine sahip olan Merchant. Muhtelif kıtalardan para toplamakla maruf. Ivory ile ikisi ilk kez 1961'de New York'ta tanıştı. Kahve içerken, Merchant, o gün Hint minyatür resmi üzerine bir belgeseli gösterilen genç yönetmenle anlaştı. 

İkisi Hindistan'a gidip utangaç yazar Ruth Prawer Jhabvala'yı, romanı /he Householder'ın haklarını onlara satsın diye ikna ettiler. Böylece Polonyalı bir Yahudi'nin kızı, 12 yaşında İngiltere'ye göçmüş, 1951'de Hintli bir mimarla evlenmiş Al- 
'man Jhabvala, Protestan Amerikalı Ivory, Bom- 
“bay'da doğmuş ve yıllardır ABD'de yaşayan Merchant'ın uzun ömürlü beraberliği başladı. 
© Merchant bu beraberliği 'sangam' diye tanımlı- 
“yor. Hindu dilinde, *üç kutsal nehrin birleşmesi 
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€ Yapım Yılı: 1990 


her cuma 2000) 


DEFENCE OF THE REALM 


Yönetmen: David Drury 


Oyuncular: Gabriel Byrne, Greta Scacchi, Denholm Elliott, lan Bannen. 


Yapım Yılı: 1985 Oo Süresi: 92 Dakika 

Nükleer bomba taşıyan bir uçağın düşme tehlikesi geçirmesiyle patlak veren bir skandal ve bir gazeteci... Defence Of The Realm bir yandan son derece sürükleyici bir öyküyü anlatırken, bir yandan da gazeteci sorumluluğunu ön plana çıkaran etkili bir me- 


z THETHING 


Yönetmen: John Carpenter 


saj veriyor. Senatör Markham'ın Alman gizli servisiyle yakınlığı olduğu saptanan bir kadınla girdiği aşk ilişkisi bir gazetede ifşa edilir ve senatörün parlamentodan istifası istenir. Gazeteci Nick Mullen işin içinde daha büyük bir komplo olduğunu sezmektedir. 


Oyuncular: Kurt Russell, Wilford Brimley, T.K. Carter, David Clennon. 


Yapım Yılı: 1982 Oo Süresi: 104 Dakika 

The Thing, ilk olarak 1951 yılında Howard Hawks tarafından beyazperdeye uyarlanmıştı. 1982 tarihli filmde yönetmen John Carpenter öykünün aslına daha uygun bir uyarlama gerçekleştirdi. Antarktika'da araştırmalar yapan bir grup Amerikalı bilim 


AFTER DARK MY SWEET 


Yönetmen: James Foley 


adamı tuhaf bir olayla karşılaşır. Deli- ye dönmüş bir grup Norveçli, önlerine kattıkları bir köpeği kovalamaktadır. 
Aynı köpek gecenin bir yarısı mutasyon geçirerek başka bir yaratığa dönüşecektir. Korku sinemasının ustası Carpenter'dan güçlü bir film. 


Oyuncular: Jason Patric, Rachel Ward, Bruce Dern, George Dickerson. 


Süresi: 114 Dakika 
Polisiye edebiyatın kült yazarlarından Jim Thompson'ın en sevilen romanlarından biri olan After Dark My Sıweet, usta yönetmen James Foley'nin elinde kaçırılmaması gereken bir filme dönüşüyor. 

Eski boksör Collie ile alkolik Fay ve 


BETRAYED 


Yönetmen: Costa Gavras 


polis eskisi Bud'ın yolları kesiştiğinde pek de hayırlı bir sonuç çıkmayacağı açıktır. Nitekim Fay ve Bud planladıkları bir adam kaçırma için Collie'yi de ikna etmeye çalışırlar. Plan kusursuz gibi görünse de işler “olması gerektiği gibi gitmeyecektir. 


Oyuncular: Debra Winger, Tom Berenger, John Heard, Betsy Blair. 


Yapım Yılı: 1988 Oo Süresi: 96 Dakika 

Missing, Z ve Music Box gibi filmleriyle tanınan ve politik sinemanın en önemli yönetmenlerinden olan Costa Gavras'ın filmi İhazet, ABD'nin güneyinde yer alan bir çiftlikte yaşanan gelişmeleri anlatıyor. Çiftlikte çalışmaya başlayan Katie aslında bir FBI ajanı- 


dır. Irkçı eğilimleri olan şiddet yanlısı bir örgütün karargahı olan çiftlikte istihbarat gerektiren gizli işler dönmektedir. Ne var ki bir süre sonra Katie tedbiri elden bırakacak ve yanlış erkek olduğunu bile bile bir çiftçiyle aşk yaşayacaktır. 


GRETA SCACCHI 


SİNEMADA ÇOK DAHA BAŞARILI 

OLABİLECEKKEN, KLASİKLERE OLAN 

MERAKI YÜZÜNDEN TELEVİZYON VE 
* TİYATROYA AĞIRLIK VERDİ 


4 İngiliz bir dansçı ile İtalyan bir ressamın kızı Greta 
| Scacchi, Milano'da doğdu, Londra'da büyüdü, 15 yaşınj da ailesiyle Avustralya'ya göçtü; ama çok geçmeden, 


oyunculuk hevesiyle Londra'ya döndü. 
Çömezlik dönemini Old Vic Tiyatrosu'nda geçirirken yö- 
: A netmen Dominik Graf tarafından keşfedildi ve ilk filmi 
| ! N , Das Zweite Gesicht'te oynadı. Sırf bu yüzden, Almanca 
| öğrendi. Heat and Dust (1983) dikkati çekti; ama Holly- 
WOOd tarafından ancak 1988'de, Margarethe von Trot- ta'nın yönettiği modemleştirilmiş bir Çehov oyununda oy- 

N narken keşfedildi. 

Sinemada çok başarılı olduğu halde, klasiklere olan düşkünlüğü yüzünden, hep televizyon ile tiyatroyu tercih etmiştir. Bir süre evli kaldığı Vincent D'Onofrio'dan bir çocuğu var. 


JOHN CARPENTER 


KÜÇÜKKEN EN SEVDİĞİ FİLMİ, BÜYÜYÜP YÖNETMEN OLDUĞUNDA 'YENİDEN ÇEKME ŞANSINI KAÇ ÇOCUK YAKALAYABİLİR Kİ... 


Çocuk yaştan beri bilimkurguları, korku filmlerini ve klasik western'leri severmiş. Sinema okulundaki filmleri kısa film Oscar'ı alınca, bilimkurgu parodisi Dark Star'ı yaptı. İngiltere'de eleştirmenlerden hayli ilgi gören filmi Assault on Precint 13'te de Howard Hawks'un Rio Bravo'sundan etkilendi. 

Derken yapımcı Mustafa Akad'la anlaştı, 325 bin dolar bütçeli bir korku filmi çekti. Halloween, hem büyük gişe yaptı, hem kült filmi oldu. Favori aktörlerinden Kurt Russell'la, TV filmi £/vis'de ilk kez birlikte çalıştı. Müthiş The Fog'u yaparken de ilk eşi ve oğlunun annesi aktris Adrienne Barbeau ile. 

Küçükken en hayran olduğu filmlerden biri The Thing'di, 1982'de Russell'la onu yeniden çekti (ayın filmleri arasında). Film müziklerinin çoğunu kendi yapar, bazen Rip Haight adıyla da oynar: 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her cumartesi 20:00 - 22:00 


A GAMDAN Şe VERE FL KAYA MAS” 


© Yönetmen: Franc Roddam 


Yapım Yılı: 1979 
60'lı ve 70'li yılların en sıkı rock grup- 


İ Süresi: 116 Dakika 
| 

larından The Who'nun rock operası- nın sinema versiyonunda yönetmen 
Franc Roddam'ın imzası var. 


Özellikle 60'lı yıllarda hakim olan “mod? akımını öne çıkaran film, İngi- 


o UADROPHEN 


6 KASIM 


“liz işçi sınıfı gençliğinin yabancılaşma- 


BACKBEAT saat 22:00 


İ Yönetmen: lain Softley 


“ Yapım Yılı: 1994 Oo Süresi: 96 Dakika 

Stuart Suttcliffin kim olduğunu hatırlayan, ya da bilen var mı? Cevabınız ever de olsa, ki bu çok küçük bir ihtimal, hayır da olsa Backbear'i izlemelisiniz. Stuarı Sutteliff The Beatles'in henüz yeni yeni gece kulüplerinde sahne almaya başladığı günlerdeki oriji- 


6 KASIM 


Yönetmen: Clint Eastwood 


Yapım Yılı: 1997 O Süresi: 148 Dakika Clint Eastwood'un gerçek bir cinayet vakasından hareketle çektiği İyi ve Kötünün Bahçesinde Geceyarısı, güçlü oyuncu kadrosu ve sağlam senaryosuyla dikkat çekiyor. New Yorklu gazeteci John Kelso, Savannah'nın ileri gelenlerinden Jim Williams'ın düzen- 


13 KASIM 


Yönetmen: Clint Eastwood 


Süresi: 116 Dakika 

Clint Eastwood'un hem başrolünü oynayıp hem de yönettiği Mutlak Güç'te usta hırsız Luther Whitney artık emeklilik zamanı geldiğini anlamış ve 


Yapım Yılı: 1997 
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ABSOLUTE son bir vurgunla işi bırakma kararı almıştır. Büyük ve zengin bir malikane- ye giren Luther tam da yatak odasın-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OUADROPHENIA — saat 20:00 


MIDNIGHT IN THE GARDEN OF G00D AND EVİL 


Oyuncular: Kevin Spacey, John Cusack, Jack Thompson, Alison Eastwood. 


 ABSOLUTE POWER o saat22:00 


© Oyuncular: Phil Daniels, Leslie Ash, Philip Davis, Mark Wingett, Sting. 


sını konu ediniyor. Müziğin hiç eksik olmadığı film, aralarında Jimmy'nin de bulunduğu iyi giyimli, temiz görünüşlü, scooter'lı gençlerin çetesi Modlarla, birçok bakımdan farklı olan punk gençlerin çetesi arasındaki hakimiyet mücadelesini anlatıyor. 


» Oyuncular: Sheryl Lee, Stephen Dorrf, lan Hart, Gary Bakeweli. 


nal üyelerinden biriydi. Bas gitar çalıyordu ve her şey yolunda gibiydi. Ta ki Astrid Kircherr hayatına girene kadar. The Beatles'ın ilk günlerinde karşılaştığı zorlukları ve Sutteliffin öyküsünü merak edenler için harika müzikleriyle keyifli bir film. 


lediği büyük Noel partisine davetlidir. 
Parti sonrası Williams sevgilisi Billy'yi öldürür. Bunun üzerine Savannah'da kalmaya karar veren Kelso, davayı takip etmeye başlar. Yaptığı araştırmalar olayda karanlık kalan bazı noktalar olduğunu gösterecektir. 


Oyuncular: Clint Eastwood, Gene Hackman, Laura Linney, Ed Hatris. 


daki kasayı boşaltmaya hazırlanırken içeri sarhoş bir çift girer ve sevişmeye başlar. İçeriye dalan eli silahlı adamlar odadaki kadını vurur. Luther bir süre sonra odadaki adamın ABD Başkanı olduğunu öğrenecek ve büyük bir belayla karşı karşıya kalacaktır. 


- saat 20:00 


. N ION i 
OUADROPHENİA 
YÖNETMEN FRANC RODDAM: 
“BELLİ BİR ÖZGÜRLÜĞÜ OLAN AMA 
HİÇBİR SORUMLULUĞU OLMAYAN BİR GENÇLİĞİN FİLMİ.” 

60'lı yılların İngiliz işçi sınıfı gençliğini konu edinen Ouadrophenia birçok bakımdan 90'ların İngiliz gençliğini anlatan Trainspotting'in şablonu olarak görülebilir. İki — filmin anlattığı dönemler arasında en az 30 yıllık bir fark var; ama toplumsal yaşamın dinamikleri pek de değişmiş değil doğrusu. Gençlik hâlâ aynı kenara itilmişlik duygusuyla karşı karşıya. Reddediş, arayış, çaresizlik, uyuşturucu, isyan ve yine yalnızlık. 60'lı yılların sonunda 70'li yılları öngören Tommy müzikaline imza atan, 70'li yılların sonunda da Ouadrophenia ile 60'lı yılların gençliğine ses veren The Who, filmin başarısında pay sahibi olanların başında geliyor. Filmde ikinci derece bir rolü olan Sting'i ihmal etmeyin deriz. 


SİNEMAYA ADIM ATMAK 
İÇİN ÇOK DOĞRU BİR 
NOKTA YAKALADI. 
DEVAMINI GETİRMESİNİ 
DE BAŞARDI 


lan Softley, ilk filmi ile dünya çapında ilgi toplayan ender yönetmenlerden. Belki de filmin konusunun da faydası olmuştur. 

Backbeat, Beatles'ın (özellikle de ilk grubun) üyesi olan ve genç yaşta ölen Stuart Sutcliffe'in hikayesini anlatıyor. Cambridge mezunu Sofitley, okuldayken tiyatro yönetmeni olarak tanınmıştı. Sonra da müzik belgeselleri ve müzik videolarıyla ilgi çekti. Back- ların dünyasına daldı; ama iyinin yanında kötü beat hem onun müzik eğilimini, hem de bilinen bir eleştiriler de aldı. 
hikâyeye bilinmedik bir yön katmadaki başarısını (İki yıl sonraki yetkin Henry James uyarlaması sergiliyor. Filmden zarar gören tek kişi, daha ön- The Wings of the Dove'da ise hem özgün esere ce de John Lennon'ı oynayan ve bu 'ikileme' yü- sadık kalışı, hem de tamamen modem bir hava zünden iki yıl iş bulamayan aktör lan Hart oldu. O yansıtışı, Softley'in yeniden övgüyle karşılan- 

Softley, sonraki filmi Hackers ile siber korsan- masını sağladı. 
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ÇNBC© her cumartesi 20:00 - 22:00 “AIWANTYOU saat 20:00 


Yönetmen: Michael Winterbottom 


Yapım Yılı: 1998 Oo Süresi: 80 Dakika 

Jude, Welcome to Sarajevo, 24 Hours Party People ve With or Without Yon gibi filmleriyle, özellikle festival izleyicilerinin yakından tanıdığı Michael Winterbottom'ın bu kez / Want Yon / Seni İstiyorum adlı filmi ekranda. 

İngiltere'de küçük bir kasabada geli- 


20 KASIM 


LADDIMON saat 22:00 


© Yönetmen: Denis Amar 


© Yapım Yılı: 1984 o Süresi: 82 Dakika Denis Amar'ın kara film geleneğine göndermelerde bulunan filmi, başı bir türlü beladan kurtulmayan genç bir aktörün yaşadıklarını anlatıyor. 
Son derece çekici bir kadını hırsızlık 


yaparken gören ve onu kurtarmak is- 


20 KASIM 


i — terken kendisi tutuklanan Bruno hap- 


KING OF THE HILL 


Yönetmen: Steven Soderbergh 


Yapım Yılı: 1993 Oo Süresi: 98 Dakika 

Steven Soderbergh kendisine ticari başarı da getiren popüler filmlerinden önce, büyük ses getirmese de sağlam bir seyirci kitlesine seslenen küçük filmlere imza attı. İşte bu filmlerden biri olan Kizg Of The Hill büyük eko- 


nomik bunalım yıllarını 12 yaşındaki 


27 KASIM 


Yönetmen: Steven Soderbergh 


Yapım Yılı: 1995 Oo Süresi: 94 Dakika 

Steven Soderbergh'in 1995 tarihli filmi The Underneath bir başka klasik noir filmin, Robert Siodmak imzalı Criss Cross'un yeniden çevrimi. Annesinin doğumgünü için ailesiyle birlikte yaşadığı eve dönen Michael, iflah olmaz bir kumar hastasıdır. Onun yok- 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saat 20:00 


THE UNDERNEATH saat 22:00 


Oyuncular: Rachel Weisz, Alessandro Nivola, Luka Petrusic, Labina Mitevska. 


şen öykü, cezaevinden çıkan Martinin evine dönmesiyle başlıyor. Martin'in aşık olduğu karısı Helen, genel olarak etkileci bir kadın. Etkileyemeyeceği kimse yok gibi; ama öyle bir “genç” çıkıyor ki ortaya, bütün dengeleri alt üst ediyor. 


© Oyuncular: Richard Berry, Richard Bohringer, Victoria Abril, Farid Chopel. 


se düşer. Burada kötü talihi peşini bırakmaz ve hiç ilgisi olmadığı halde bir gardiyanın vurulmasına yol açan bir firar girişimi yüzünden cezası arttırılır. Üstelik gardiyan da Bruno'ya diş biler ve hayatını cehenneme çevirmek için elinden geleni esirgemez. 


Oyuncular: Jesse Bradford, Jeroen Krabbe, Lisa Eicchorn, Karen Allen. 


Aaron'ın gözünden anlatıyor. Ailesi önce iflasın sonra da dağılmanın eşiği- ne gelen Aaron'ı zor günler beklemektedir. St. Louis'de ağırlıklı olarak işçi sınıfının arasında yetişen Aaron, çocukluk düşlerinin yok olan hayatlarla dağılmasına tanık olacaktır. 


Oyuncular: Peter Gallagher, Alison Elliott, William Fichiner, Adam Trese, Elisabeth Shue. 


luğunda eski karısı Rachel şehrin “ağır isimlerinden?” Tommy ile evlenmiştir. 
Michael ve Rachel hayatlarını tehlike- ye attıklarını bile bile yeniden ilişkiye girerler. Bu arada Michael güvenlik görevlisi olarak bir bankada çalışmaya başlamıştır. 
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SIGNIFICANT 


AİLE TERAPİSİ EVLİLİKTEKİ SORUNLARI ÇÖZEBİLİR Mİ? 
HER ÇARŞAMBA 20:00'DE YAYINLANACAK S/GNIFICANT OTHERS, OYUNCULARININ DOĞAÇLAMA PERFORMANSLARIYLA ÖZEL BİR DİZİ 


Evlilik zor zanaat. Dışarıdan görüldüğü gibi değil. | lerini kurtarmak için evlilik danışmanına gidip tera-Binbir hayalle girilen dünya evinden akıl sağlığını ( pi görmeyi tercih ediyor. 
koruyarak çıkabilenlerin sayısının fazla olmadığı id- Bu da bizi Sigwificant Others'a getiriyor nihayet. 
dia ediliyor. Ahir zaman evliliklerin hatırı sayılır bir CNBC-e'nin yeni komedi dizisi Significant Otkısmı boşanmayla sonuçlanıyor bilindiği üzere. As- (o hersti bir cümleyle özetleyebiliriz: Kadınlar, erkekler lında boşanma da kolay iş değil. Ailelerini ya da bir- © ve terapiyle yürüyen ilişkiler... 
likteliklerini bir çırpıda feda edemeyen çiftler ilişki- Evlilik terapisi görmek için bir uzmanın kanepesi- 


Chelsea ve James, 
Ethan ve Eleanor, 
Connie ve Bili, 

Alex ve Devon dört sıradan çift. 

Her sıradan çift gibi onların da 'vahim” 
sorunları var... 


ne oturan 4 çiftin başından geçenleri son derece esprili bir dille hayli zorlayan Significant Oihers'ın yaratıcısı, yö- de yapan, Robert Roy Thomas. Reklam 


aktaran ve klasik sitcom kalıplarını bir 


netmenlik yönetmenliğinden yetişme Thomas, oyuncuların kameralar durduktan sonra karakterden kopmadan doğaçlama yaptıkları komikliklerin neredeyse çektiği filmlerden daha komik olduğunu fark edince akıl 


etmiş böyle bir dizi çekmeyi. “Kazara olması şart de- 


giP diye düşünmüş; “Bunu bilerek de yapabiliriz”. 
Bunun üzerine evlilik terapisi üzerine doğaçlama olarak bir kısa film çekmiş. Bu film TV yöneticilerinin dikkatini çekince de Sigiificant Others için yeşil ışık yanmış. 

Dört çiftin, James-Chelsea, Alex-Devon, Eleanor-Ethan ve Bili-Connie çiftlerinin maceralarına tanık olacaksınız. Evli çiftlere özellikle tavsiye edilir. Eğlence garanti, bedava danışma... Daha ne olsun? 


CNBC-E€ hafta içi hergün 19:15 


www.cnbce.com 


-SITCOM TARİHİ YAZILACAK OLSA VE BİR MEKAN ARANSA “HERKESİN ADINIZI BİLDİĞİ! CHEERS ADLI BAR RAKİPSİZ TEK ADAY OLURDU. 
ÇALIŞANLARI VE MÜŞTERİLERİYLE EFSANE DİZİ CNBC-e'de 


Eski aşinalardan C/cers dizisi CNBC-e'de başlıyor! Onbir yıl başarıyla süren sevilen dizi ile yeniden “bar günleri'ne dönüyoruz. 

Boston'da sevimli bir bar: Adı Cheers. Yerli yabancı TV izleyicileri on yılı aşkın süreyle, sabık beys- 


40 


bolcu, yeni bar sahibi Sam “Mayday” Malone (Ted Danson) ile müşterilerinin ve bar çalışanlarının komik maceralarını keyifle izlemişti. Kulağa hoş gelen bir de şarkısı vardı: Where Everybody Kırows Your Name / Herkesin Adınızı Bildiği Yer. 


Boston Red Soxwn eski oyuncusu Sam'in barında çalışanlar da ailenin bir parçası olup çıkmıştır: 

Çocuğunu tek başına büyüten garson Carlo Tortelli 
(Danny De Vito'nun eşi Rhea 
Perlman), birlikte şehri terk edeceği nişanlısı tarafından 
“terk edilince” teselli mahiyetin- de işe alınan Diane Chambers 
(Shelley Long), beysbol oynadığı sıralarda Sam'in hocası olan barmen Ernie “Koç Pantusso 
(Nicholas Colasanto)... Üçüncü sezondan itibaren psikiyatr Dr. 
Frasier Crane (elbette Kelsey 
Grammer), barın müşterileri ; 


arasına karışır. Dördüncü sezonda ise, Coach'un yerini Woody Boyd (Woody Harrelson) aldı. Uzun süre Cheers şarkısını onun söylediği sanıldı. Oysa Where Everybody Knows Your Name'i Judith Hart-Angelo ile birlikte besteleyen Gary Portnoy söylüyordu. Shelley Long, beş sezonun ardından diziden ayrılır, onun yerini de, nörotik bar müdiresi Rebecca Howe'u oynayan Kirstie Alley olur. Bu arada Sam barını satar, bir süre Cheers'in barmeni olarak 


ÇALIŞANLARI VE MÜŞTERİLERİ KADAR İZLEYİCİLERİ DE CHEERS ADLI BARIN BİRER MÜDAVİMİ 


çalışır. Neyse ki bir süre sonra barına kavuşur. 
Cheers, 1982 Eylül'ü ile 1993 Kasım'ı arasında yayınlandıktan sonra, “Kusura bakmayın, kapalı- 


yız” cümlesiyle sona erdi; ama izleyici karşısına ilk kez bu diziyle çıkan bir karakter, Dr. Frasier Crane onbir sezon daha, bu kez kendi dizisi Frasier'la ekran hayatını sürdürdü. C/heers'in son bölümünün finalinde, kapıda duran şahsın kim olduğu da uzun süre tartışıldı. Erbabına göre, bu şahsın Bill Clinton olduğu iddiası, bir şehir efsanesinden ibaretmiş. 
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MALCOLM 
THE MIDDLM 


ERİK PER SULLİVAN, MALCOLM IN 
THE MIDDLE'IN GİZLİ YILDIZI. İŞTE - ONUN HAKKINDA BİLMEDİKLERİNİZ 


kimse yok; ama aralarında belki de en “özeli, en küçükle- 


Malcolm'ın ailesinde tamamen “normal 


ri olan Dewey. 

Dewey'yi canlandıran Erik Per Sullivan 12 Temmuz 1991'de Massachusetts, ABD'de doğdu. Annesi İsveçli olduğu için iki dili de öğrenerek büyüdü. 
Bu özellik ilk “büyük” filminde kendisine yabana atılamayacak bir avantaj sağladı. 

Oyunculuk kariyerine henüz 35 yaşındayken amatör tiyatrolarda başlayan Erik'in kaderi, Hollywood yapımı Azmageddon'un seçmelerinde başarılı olmasıyla değişti. Tam “12 saniyelik, diyaloğu olmayan” bir rolle de olsa, artık Hollywood'a dahil olmuştu. 

Okulunun tekvando kursunda henüz 9 
yaşındayken siyah kuşak kazanmasında olağanüstü konsantrasyon yeteneği etkili oldu. (İlk ödüllerini de oyunculuk değil, tekvando gösterileriyle kazandı.) 


FUZZY OLARAK TANINDI 

Oyuncu olarak ilk ciddi çıkışını, ikinci filmi The Cider House Rules'daki “hasta ve öksüz çok Fuzzy” rolüyle gerçekleştirdi. Bu filmin İsveçli yönetmeni Lasse Hallström ile, sette İsveççe konuşan başkası olmadığı için İngilizce'yle karıştırarak yarattıkları “ortak? dil sayesinde çok özel bir ilişki kuruldu. 

Erik, setteki herkesi etkilemişti aslında. Hallströnve göre aynı filmdeki performansıyla Oscar kazanan Michael Caine, Erik'i “evlat edinmeye hazır olacak kadar? çok sevmişti. Filmin tamamlanması- nın ardından, uzun olduğu için Fuzzy ve Dr. Larch arasındaki diyaloğun kesilmesi gündeme geldiğinde Michael Caine'nin bu fikre çok sert karşı çıkması da Erik'e olan inancının kanıtıydı. 

Erik, “ölmesi gereken sahnede” öylesi bir performans sahnelemiş ki sette bulunanlar gözyaşlarını tutamadı. Ünlü yönetmen, tek bir kez çektikleri sahnenin başarısını küçük yıldızın “inanılmaz? konsantrasyon yeteneğine bağlıyor. 

Malcolm In The Middle'da ekibin en küçüğü olsa da "umursamaz ve kopuk” bir karakter olan Dewey'yi başarıyla canlandıran Erik Per Sullivan, geleceğin önemli karakter oyuncularından biri olmaya aday. 


BOSTON PUBLİC 


WINSLOW LİSESİ'NİN EN GÜZEL ÖĞRETM 


JERI RYAN, BOSTON PUBLIC'TEN GURUR DUYDUĞUNU SÖYLÜYOR 


Boston Public kadrosunda yer almak nasıl? 

Bu dizide, harika oyuncularla birlikte olduğum için çok şanslıyım. Bu çok eğlenceli. Yazı ekibi de harika. Birlikte çalıştığım insanları seviyorum, diziyi seviyorum, diziyle gurur duyuyorum. 

Diziye heniz geçen sene katıldınız... Sonradan katılmak rahatsızlık yarattı mı? 

Bu, üçüncü “ortasında katılma” deneyimim. İlk olarak sadece bir sezon yayınlanan Dark Skies adlı diziye ortasında katılmıştım; S#gr Trek'e ise üçüncü sezonunda... Boston Public'te ise ikinci sezonun başında rol aldım. Çok da rahat bir durum değil; ama ben bu duruma alışığım. Bir asker çocuğu olarak tayinler nedeniyle okulda hep 'yeni çocuk? durumunda kalırdım zaten. 

Boston Public, Star Trek'ten sonra “doğru” dizi mi? 

Evet, öyle düşünüyorum. Canlandırdığım karakter hakkında söyleyeceğim hiçbir olumsuzluk yok. 
“Şu geçen Siar Trek'te oynayan Jeri Ryan, şimdi başka bir dizide oynuyor” sözü yerine “Şu geçen Boston Publicten Jeri Ryan” denmesini duymak daha hoşuma gidiyor. 

Dizi sizce liseleri tam yansıtabiliyor mu? 

“Ne yazık ki” tam olarak yansıttığını düşünüyorum. (Gülüyor.) İnsan, gerçeğin böyle olmamasını istiyor; fakat durum böyle. # Elbette bu bir drama, bir hikaye ve 
bir kurgu söz konusu. Bu hika- 5 
yeler tabii ki aynı okulda 4 
tekrar tekrar yaşanı- i yor değil, ama 


okulların her birinde ayrı ayrı yaşanan gerçekler. 
Bunu biliyorum; çünkü benim de devlet okulunda okuyan bir oğlum var. Tanrı'ya şükür ki henüz lise- de değil, ama durum bu. 

Dizideki öğretmenlerin mesleki motivasyonları çok yüksek. Peki ya ABD'deki öğretmenlerin? 

Birçoğunun öyle olduğunu biliyorum. Birçoğu heyecanlı, işine tutkuyla bağlı. Öyle de olmalı; çünkü bu para, şöhret ya da başka bir hedef için yapılabilecek bir kariyer değil. Ülkede hak ettiğinden az kazanan ve hak etüğinden az saygı gören bir meslek. Sorunlu bir sistem içinde durum bu. Bu yüzden öğrencilerine karşı tutkuyla bağlı olmak zorundalar, öğretme fikrine tutkuyla bağlı olmak zorundalar. Öğretmenliği sürdürebilmek için fedakar olmak zorundalar. Onları alkışlıyorum. 

Peki, siz öğretmenlik yapabilir miydiniz? Z 

(Gülerek) Hayır, bu işi yapabilecek kadar sabırlı biri olmadığımı biliyorum. 


ENİ RONNIE COOKE'U CANLANDIRAN 
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ARRESTED 


Jason Bateman, Arrested Development'ın ana karakterlerinden. 
Bluth ailesini bir araya toplayan, işleri yoluna koymak ve büyük aileyi yeni yaşam şartlarına alıştırmak gibi ağır görevler üstlenen Michael Bluth'ı canlandırıyor. Kısa sürede gözde diziler arasına giren ve 56. 
Emmy Ödül Töreni'nde Komedi Dalında En İyi Dizi seçilen Arrested Development'la birlikte yıldızı parladı, adı öne çıktı. 

1981'de Little Howse On The Prairie adlı dizide rol alan Batemar, çocuk yıldızların kaderini paylaştı ve zaman zaman “gözden düştüğü dönemler oldu; ama inatla sektörde kalmayı başardı. 

Oyuncu Amanda Anka (Paul Anka'nın kızı) ile evlenmesi özel hayatındaki, Arrested Developmen?ta rol alması ise iş hayatındaki en büyük “başarısı”. Oyunculuk kariyerini tüm güçlüklere karşın sürdürebilmesin- de *doğru düzgün bir adam? olmasının etkili olduğunu söylüyor. İşte bu “doğru düzgün adamla” yapılmış kısa bir söyleşi: 


“KİMSENİN EGO PROBLEMİ YOK” 

Tobias Funke'yi canlandıran David Cross, Arrested Development: farklı kılanın, egolardan arınmış çalışma ortamı olduğunu söylemişti. 
Herkes, kendisinin nasıl göründüğünü önemsemeyip, dizi için en iyisini yapmaya çalışıyormuş. Bu doğru mu? 

Kesinlikle! Dizinin oyuncu kadrosunu belirlerken olağanüstü iyi bir iş çıkartmışlar. Oyuncuların tamamı, yazarlarla aynı mizah anlayışına sahip. Kadrodakiler, en az izleyiciler kadar dizinin hayranı. Komik bir şeyi önce biz görüyoruz ve birinin “gaza getirilmesine” ihtiyacı varsa bunu yapıyoruz. Nadir görünen bir şeydir, buradaki kimsenin ego proble- mi yok. Bu kadar basit. 

Daha önce böyle bir deneyiminiz olmuş muydu? 

Çok az oranda. Bu herkesi etkileyen bir durum. Herkes burada olmaktan çok mutlu ve onları da güldüren bir işin parçası olduklarının farkındalar. Seyircilerin neyi seveceğini veya neye güleceğini gerçekten tahmin edemezsiniz; sadece televizyonları başında yeterince insanın olmasını umarsınız. Biz de tam o noktadayız. Aldığımız ratinglerin televizyon şirketinin değerlendirmelerini kolaylaştıracak ölçüde biraz daha yükselmesini umuyoruz. 

The Hogan Family ve Arrested Development arasında kaç dizide rol aldınız? 

Bir bakalım... S5#2071 vardı, Chicago Sons ve George & Leo vardı. Some Of My Best Friends ve ondan sonrakinin adı neydi?.. The Jake Effect! Yedi bölüm çektik; ama hiçbiri yayınlanmadı. Son olarak da Arresied Development var tabii. 

Oyunculuğa nasıl başladınız? Çok gençtiniz sanıyoruz. 

Oyuncu bir komşumuz vardı. Bir gün deneme çekimine giderken onunla birlikte gitmek isteyip istemediğimi sordu. O gün “baba” karakterinin denemeleri vardı. “Çocuk” karakterinin denemeleri de aynı günmüş. Bana, sessizce içeri geçmemi ve “ne yaptığımı biliyormuş” gibi davranmamı söyledi. Söylediğini yaptım ve günün sonunda “çocuk” rolünü almıştım. Çok iyi olduğumu düşündüm ve babamdan, fotoğraflarımı çekip ajanslara göndermesini istedim. Bunu yaptık ve sonrasında bazı reklam filmlerinde rol alarak oyuna girmiş oldum. 


COURTNEY THORNE-SMİTH, 
OYUNCULUĞU KADAR 
GÜZELLİĞİ İLE DE DİKKAT 
ÇEKİYOR. PEKİ BU GÜZELLİK 
UĞRUNA “AÇLIKTAN ÖLME' 
NOKTASINA GELDİĞİNİ 
BİLİYOR MUYDUNUZ? 


ACCORDING TO JIM 


Jim Belushi'nin güzel eşi Cheryl olarak izlediğimiz Courtney Thorne-Smith, uluslararası şöhrete A//y MceBeal ve Melrose Place adlı dizilerdeki rolleriyle kavuşmuştu. Bu dönemde “ölümcül” bir diyet yapuğını 


söyleyen Thorne-Smith, formunu koruyabilmek için yıllarca sadece salata ve meyve yedi. Bu beslenme alışkanlığıyla kazandığı günlük bin kalorinin 700 kalorisini ise saplantı şeklinde uyguladığı egzersiz programlarıyla günün sonunda vermeye çalıştı durdu... 

O günleri “Korkunç hissediyordum, 300 kalori insana pek de bir enerji vermiyordu” diye anlatıyor. 

Thorne-Smith aslında hiçbir zaman şişman değildi. 
Örneğin boyu 1,68 m. olan bir kadının 58-60 kg. olması ideal sayılırken ünlü oyuncu o dönem 54 kg. civarındaydı ve hâlâ 5 kg. fazlası olduğunu söylüyordu. 
Oysa hiç kimsenin böyle bir talebi yoktu, ne yapımcıların ne de yönetmenlerin... 


“AÇLIKTAN ÖLECEKSİNİZ” 

Çıplak görüneceği bir rol için bir hafta boyunca 2.” ekstra diyet yapması sonrasında 6 kg. birden verdi ve kontrol için 48 kiloyken gittiği doktoru “açlıktan ölmek üzere olduğunu? açıkladı ünlü oyuncuya. Aynı günlerde “En zayıf Hollywood aktrisleri? üzerine okuduğu bir makalede kendi adı da geçiyordu ve 12-13 yaşlarındaki genç kızların kendisine benzemek için benzer diyetlere başlayabilecekleri düşüncesiyle irkildi. Bu noktadan sonra da 'normal” beslenmeye başladı, egzersizlerini de sadece gerektiği kadar yaptı; kendini öldürecek ölçüde değil! Üstelik Se/f adlı dergide 


sağlıklı beslenme üzerine yazılar bile yazıyor artık. 
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TWO & A HALF MEN 


OĞLUYLA BİRLİKTE ERKEK KARDEŞİ CHARLIE'NİN EVİNE TAŞINAN ALAN, 


EŞİ TARAFINDAN TERK EDİLMİŞTİ. ALAN'I CANLANDIRAN JON CRYER DA 


BOŞANIYOR... ÜSTELİK ONUN DA BİR ÇOCUĞU VAR 


Alan Harper'ı canlandıran Jon Cryer için canlandırdığı rol gerçeğe dönüşüyor. Dizide eşiyle ayrılan Jon Cryer, gerçek yaşamda da boşanıyor. 

Oyuncu olan eşi Sarah Trigger ile boşanma noktasına yaklaşık altı ay önce geldiklerini söyleyen 39 yaşındaki New Yorklu aktör, 1995”te başlayan evliliklerini 4 yaşındaki çocukları Charlie Austin'in varlığı nedeniyle kurtarmaya çalıştıklarını; ama başaramadıklarını ekliyor. 

Alan Harper'ı canlandırmanın kendisinde bir terapi etkisi yaratıp yaratmadığı sorulduğunda Cryer şu yanıtı veriyor: 

“Boşanmış bir karakter olan Alan Harper'ı oynamak bir terapi şekli değil; ama her sabah evden çıkıp işime gidiyor olmak iyi geliyor. 
Bu dizide, bu insanlarla birlikte olmak gerçekten terapi etkisi yapıyor. ” 


ESKİLERE UZANAN DOSTLUK 

Two & A Half Men'de Alan Harper, eşi tarafından terk edildikten sonra 10 yaşındaki oğluyla birlikte, kardeşi Charlie'nin yanına taşınmıştı. “Hızlı” bir bekar olan Charlie'nin evi, kurallara sıkı sıkıya bağlı bir adam olan kardeşi Alan'ın gelişiyle “derlenip toparlanmış” olsa da hızlı hayatı oldukça hasar aldı. 

Alan ve Charlie arasındaki bu ilişki şekli aslında iki oyuncu için hiç de yabancı değil. Jon Cryer ve Charlie Sheen, Ho? Shofs serilerinde birlikte çalışmışlardı. Tam da Sheen'in hayatının *gerçekcen alt üst olduğu dönemlerde... 

Cryer yaşadıkları deneyimi şöyle anlatıyor: 

“Charlie'nin her zaman “kötü çocuk” ünü vardı. 
Sete 45 dakika geç gelirdi; hem de üstü açık otomobilinin arkasında fahişelerle birlikte... Fakat geldikten sonra yapması gereken işi hızlı ve ustalıkla hallederdi. Sahnelerini bir kerede çekerdi. Bence dört beş kez çekmek zorunda kalıyordum iyiyi yakalamak 


için. Bunu nasıl başarabildiğini sorup dururdum 


kendime.” 

Charlie Sheen yaklaşık beş altı yıldır sakin ve uslu yaşıyor. Haziran 2002'de oyuncu Denise Richards ile evlenmesi ve 2003'te Sam adlı bir kızları- nın olmasıyla Charlie Sheen de “evinin adamı? olma sürecini tamamlamış oldu. 

Rol arkadaşı Jon Cryer da “yaramazlık günlerine dair” hatırlatmalarının ardından, “tam da boşanmak üzereyken” Sheen'in evlendikten sonra toparladığını itiraf ediyor. 


DİZİLER 
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KENDİNE ÖZGÜ BİR YAŞAM TARZI VAR LAS V 


ERE ÇE 


EGAS KENTİNİN... 


KONU KUMARHANELER OLUNCA BU ÖZGÜNLÜK DAHA DA 


BELİRGİNLEŞİYOR. İŞTE BU DÜNYANIN KULLANDIĞI DİL VE 'NORMAL İNSANLARIN” DÜNYASINDAKİ ANLAMLARI 


» Acüon (Olay) Kazanılan tüm oyunlarda elde edilen miktar. 

e Bankroll (Mevduat) Oyuncunun, kumar için kullanabileceği tüm meblağ. 

» Black chip (Kara fiş) Oyunlarda para yerine geçen 
100 dolarlık gazino fişi. 

e Boxcars (Vagon) İki altılı. Vahşi Batı'ya giden trenlerde bir vagon sadece kumara ayrılırdı. Las Vegas'ta ilk zamanlarında bahis odaları bu vagonları andıracak şekilde tasarlanmıştı. 

e The Cage (Zula) Gazinonun kasası. 

8 Crossroader (Çapraz) Gazinoların müşterileri yanıltmak için uyguladıkları hileler. 

e Drop (Mangır) Kumar masasında fişler için dönen para. 

e Drop box (Mangır kutusu) Kumar masasında banknotların tutulduğu kutu. 

© Eye in the sky (Gökteki Göz) Gazinonun her yerini gözetleyen kameralar. 

e Green chips (Yeşil fiş) 25 dolarlık fişler. 

e Grind (Faswlye) Az miktarda para ile oynayan müşteri. 

e Grind joint (Kırıntı) Bu tip müşterilere verilen yemek servisi. 

9 Hard count (Şıkır sayım) Slot makinelerinden kazanılan çeyreklikleri saymak. 

9 House advantage (Yem payı) Gazinonun, müşteri- 
yi teşvik etmek için, 'kaybettiği' cüzzi meblağlar. 

» Juice (Görmek) Müşterinin özel odalarda kumara dahil olması için görevliyi 'görmesi'. Müşteri kimi durumlarda önce diğer oyunlarda bilerek para kaybederek krupiyelerin 'gözüne giriyor", sonra da özel odalarda yüksek meblağlarla oyuna geçiyor. 

9 Junket (Tatlı hayat) Gazinolarda yüksek meblağlarla oynamak isteyen zenginlerin özel uçak tutarak, 


Las Vegas'a düzenledikleri tatiller. 


48 


e Ladderman (Merdivenci) İskambil oyunlarında hileleri takip eden gözlemci. 

e Marryin' Sam (Başgözcü) Hayır, hile gözlemcisi değil; Las Vegas'ta balayına gelenlerin nikahlarını kıyan, onları “başgöz eden” papaz. 

e The Pencil (Kalem) Otorite sahibi olmak. Örnegin, kumar masasını takip eden görevlinin *kalem kıran hakim gibi” yaptırım uygulama otoritesi. 

e Pigeon (Güvercin) Kaybettiği paranın kuruşu kuruşuna hesabın yapan kişi. 

© Sawdust Joint (Talaş) Az miktarda para ile oynayan müşteri. Fasulye ile aynı kişi. 


e Spoon (Kaşık) Slot makinelerinde hile yapmak 


için kullanılan yardımcı cihazlar. 

e Stickman (Sopacı) Yeşil çuha üzerinde zarları atan ve L şeklinde ahşap sopa ile toplayan masa görevlisi. 

8 Soft Count (Gıcır sayım) Yüksek miktarlar kazanan müşterinin paraları sayması. 

e Stiff (Kasıntı ya da hırt) Çok para kazanıp da görevliye tek kuruş bahşiş bırakmayan müşteri. 

e Turkey (Hindi) Sürekli sorun çıkaran müşteri. 

e Whales (Balina, Ağır Abi, Fırkateyn) Gözünü kırpmadan milyon dolarlar seviyesinde para bırakacak derecede cesur ve zengin oyuncular. Dünyada yaklaşık 250 “Ağır Abi? olduğu tahmin ediliyor. 
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ANGELS IN AMERICA 


GEORGE CLOONEY, BİRÇOK OYUNCU İÇİN ŞÖH-RETİN İLK KAPISI OLAN ER'IN LANSE ETTİĞİ EN ÖNEMLİ İSİM. DR. DOUG ROSS ROLÜYLE İZLEDİ-ĞİMİZ CLOONEY'İN GEÇMİŞTE KADIN AYAKKABI-LARI SATTIĞINI BİLİYOR MUYDUNUZ? 


Oyunculuğa başlamadan önce ayakkabı satıyordu, kadın ayakkabıları... 

Beysbol takımı Cincinnati Reds'de oynamak için denemelere katıldı, ama başarılı olamadı. 

TWde yakaladığı ilk fırsat 1984”te komedi dizisi E/R”da rol alması oldu. (Mark 'Ace' Kolmar karakterini canlandırdığı E/R, CNBC-e'de de izlediğimiz ER ile ilgisi olmayan bir yapım.) 

Tbelma ve Lowise'de JD karakteri için tam beş kez deneme çekimlerine katıldı; sonunda rol Brad Pitt'e verildi. 

Çalıştığı setlerde herkese şaka yapmasıyla tanınıyor. Şakalarının zaman zaman çok sert olduğu ve “eşek şakasına” dönüştüğü söyleniyor. 

1992'de oyuncu Talia Balsam ile evliliklerinin sona ermesinin ardından bir daha kimseye bağlanmayacağını söyleyen Clooney, müzmin ve “hızlı” bir bekar. 

Bir daha evlenmeyeceğini ve asla çocuk sahibi olmayacağını açıklayınca Michelle Pfeiffer ve Nicole Kidman kendisiyle (ayrı ayrı) 10 biner dolarlık iddaya girdiler. İki yıldıza göre Clooney 40 yaşına gelmeden önce mutlaka baba olacaktı. (George Clooney iddiayı çoktan kazandı; ama kendisine ödeme yapılıp yapılmadığı bilinmiyor.) 


Şu sıralar Da Vinci'nin Kodu adlı romanın sinema uyarlamasında başrol için Russell Crowe, Tom Hanks ve Hugh Jackmanm'la rekabet halinde. 

Babası Nick Clooney, ABD'deki seçimlerin Kongre üyesi adaylarından biri. George Clooney, 


babasının kampanyasına'ciddi bağışlar yaptı. 


Batman & Robin filmi için giymek zorunda kal- # 


dığı kostümden nefret ettiğini söylüyor. İddia ettiği- ne göre çıkartıp giymesi çok zor olduğu için tuvaleüni, kostümü çıkartmadan yapmış (yani içine...). 
Mark Wahlberg'in bir dergiye yaptığı “George'u çok çekici buluyorum” açıklamasından sonra 


“ikisinin sevgili olduklarına dair dedikodular çıktı. 


George Clooney'in hakkında çıkan “aşk dedikodulaır” arasında en ilginci de bu oldu. 

Julia Roberts'ı Oceans Eleven'da rol alması için ikna etmeye çalışan Clooney, senaryoyu Roberis'a yollarken zarfa 20 dolar ve şu notu koydu: “Duydum ki bir film için 20'lik istiyormuşsun.” 

George Clooney ülser hastası. Yemek-içmek konusunda çok duyarlı dayranmasıyla tanınıyor. 
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ızdan 


THE siMPSONS 


DİZİNİN YARATICISI MATT GROENİNG'E GÖRE YAPTIKLARI EN ÖNEMLİ İŞ, HERKESİ MUTLU ETMEK YERİNE BELİRLİ BİR EĞİTİM SEVİYESİNE HİTAP ETMELERİ. İNCE ESPİRİLERİ ANLAYAMAYANLAR SORULUNCA “ONLAR 


İÇİN DE HOMER VAR TABİİ” DİYOR 


Bunca zamandan sonra The Simpsons nasıl oluyor da hâlâ iş yapabiliyor? 

Beklentilere yanıt veriyor. Komik bir şov. Üstelik karakterler şaşırtıcı şekilde *çirkin? olmalarına karşın. Çevrede gösterebileceğimiz dev bir karakterler ordumuz var. Son birkaç yıldır da bazı ikincil karakterleri keşfettik; onların özel yaşantılarını daha çok ele almaya başladık. 

Dizi, alışılmış ve vazgeçilmez bir TV klasiğine 


dönüştü. Birçok kişi için ilk yıllarında nasıl çığır 


açan bir yapım olduğunu unutmak çok kolay. 

The Simpsons ortaya çıktığında televizyonda benzer bir yapım yoktu. Bugün hayal etmesi zor; ama Fox bu işe cesaret ettiğinde primetime'a bir animasyon koymak tartışmalara yol açmıştı. 

The Simpsons'ın en düşük algı düzeyine hitap etmediği ve herkesin her şeyi anlaması gibi bir takıntı taşımadığı için de farklı bir yapım olduğu görüşü var... 

Herkes her şakayı anlamak zorunda değil. Televizyon tarihinde geleneksel olarak büyükanneleri utandıracak ya da küçük çocukları üzecek işler yapılmaz. Bizim The Simpsons'da bulduğumuz çözüm, eğitimi ve zengin bir bakış açısı olan insanların anlayabileceği ince espriler yapmak. 

Bu espirileri anlamayanlara gelince... Bu da sorun degil, çünkü onlar için de Homer ve tarihi sözü “D'oh!” var. 
Şakaların içine yerleştirdiğimiz ve çocukların anlayamayacağı esprileri çok seviyorum. Büyüyüp birkaç kitap okuduktan ve koleje gittikten sonra oturup aynı bölümleri bir kez daha 


izlediklerinde tamamen farklı bir düzeyde anlayabiliyorlar. 

Dizi daha ne kadar gider? 

Aslında bu kadar sürmesi bile benim için sürpriz oldu. Şovu seviyorum ve gelecek sezon en az geçmişte yaptıklarımız kadar iyi, hatta daha da iyi. Yazarlarımız tek kelimeyle muhteşemler. Tamamen orijinal hikayeler yazıyorlar. Sadece bizim geçmişte yaptıklarımızı değil, TV'de yapılmış herhangi bir şeyi tekrarlamıyorlar. Dizinin sürmesini istiyorum, ama hep en tepede sürmesini... 

South Park hakkında ne düşünüyorsunuz? 

South Park'ı çok fazla izleyebildiğimi söyleyemem. İki ufak çocuğum var, bu yüzden genellikle kanalı değiştiriyorum. 
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SCRUBS 


“DİKKAT BU HASTANE HALKA KAPALIDIR” YAZILI BİR UYARI LEVHASIYLA KARŞILAŞIRSANIZ, KIZMADAN ÖNCE BİR KEZ DAHA DÜŞÜNÜN. SCRUBS'IN 


SETİNE GİRMEK ÜZERE OLABİLİRSİNİZ. 


Binanın önünde büyük bir levha var: 

“Dikkat! Bu hastane halka kapalıdır.” 

Çevrede yaşayanlar altı yıl önce kapatılan Norıh Hollywood Sağlık Merkezi'nin artık sadece görüntüde var olduğunu biliyor olsa da yabancı birinin rahatlıkla gerçek hastane sanabileceği binanın önünde bu uyarının bulunması çok doğal aslında. 

Kapıdan içeri girmeyi başaran insanlara, burasının gerçek bir hastane değil de Scr4bs'ın seti olduğunu anlatmakta güçlük çeken dizi ekibi, zaman zaman garip olaylarla da karşılaşıyor. En sık karşılaştıkları tepki de “Ne demek burası hastane değil, her taraf doktor do- 


» 


lu ya!” oluyormuş. 

İnanmakta zorlanan insanlar haksız da sayılmaz. Benzer dizilerin çoğu Warner Bros., Disney ya da Paramount stüdyoları içinde kurulan setlerde çekilirken Scrwbs'ın seti, eski bir hastane. 

Doktor olmuş iki kolej arkadaşından dinlediği hikayelerin ardından Serwbs projesini hayata geçiren yapımcı Bill Lawrence, yola çıkarken yapmak istedikleri en önemli işin “gerçekliği sağlamak? olduğunu hatırlatıp şöyle diyor: 

“Aptal bir sitcom olmayı hiç istemedik. Yoğun Bakım Ünitesi'ne gelenler gerçeğinden bir farkı olmadığını görüyor.” 


BİR HASTALAR EKSİK 

Yapımcısının söylediği kadar var. Gerçek bir hastane ile karşı karşıyayız... Yataklar, hemşire odası, küçük müdahaleler odası, ameliyathane, konferans salonu, eczane ve doktorların dinlenme odası. 

Her şey var... Hastalar dışında! 

Tabii bir de koridorlardaki dolaplara ilaçlar, enjektörler, gazlı bezler ya da bandajlar yerine kablolar, projektörler, adaptörler gibi teknik çekim mal- 


52 


zemeleriyle dolu. 

Birinci, ikinci ve dördüncü katlar Scrxbs'ın hastane sahneleri ve J.D. ile Chris'in daire çekimleri için kullanılıyor. Dr. Perry Cox'un çatı katı dairesinin çekimleri ise bodrum katında yapılıyor. Üçüncü kat giyinme odaları ve kostümlerin bulunduğu gard- 


roplar için ayrılmış. Makyaj ekibi de bu katta konuşlanmış durumda. Yazarlar, editörler ve yapımcıların ofisleri ise birinci katın batı yakasında. 


WITHOUT A TRACE 


SUÇ DİZİLERİNDE DETEKTİFLER ZATEN ÖLDÜRÜLMÜŞ BİR KURBANIN ARDINDAN SUÇLUNUN PEŞİNE DÜŞER. WTHOUT A TRACE'DE İSE YAŞADIĞINA İNANILAN 'KAYIPLARIN' İZİ SÜRÜLÜYOR 


Without A Trace, televizyonlardaki ne ilk suç dizisi, ne de son... Buna karşın benzerlerinden ayrılan bir yapım. Kayıplar, cinayet, adam kaçırma, intihar... Suç dizilerinde yaşanan bir olay, olayın kahramanları ve sorunu çözmek için çalışan detektifler vardır. Bölüm boyunca macera sürer, bölüm bittiğinde genellikle mutlu sonla “iyi adamlar? kazanmıştır. Bu tanım, adı geçen dizilerin çoğu için geçerli olabilir; ama Withowt A Trace için değil. 

İşte Kayıp Kişiler Timi'ni farklı kılan özellikler: 


KURBAN YAŞIYOR 

Without A Trace'de kurbanlar dizi başlarken “yaşıyor”. En azından Kayıp Kişiler Timi'nin kafasında böyle. Benzer birçok dizi ise “öldürülmüş” bir kurbanla başlıyor öyküye. Suçlunun peşine düşülüyor. 
Jack Malone ve ekibinin hedefi ise kayıp kişiyi en kısa sürede bulup, evine teslim edebilmek. 


KİŞİSEL HİKAYELER 
Without A Trace'de diğer dizilere oranla kişisel hikayelere daha çok yer veriliyor. Benzer dizilerin 


çoğunda dizi kahramanlarının özel hayatları yok 


sayılıyor. Oysa Without A Trace'de örneğin Jack - Malone'un evliliğinde yaşadığı sorunları gören izleyici, ertesi gün bu problemin iş yaşamına nasıl yansıdığını da gözlemleyebiliyor. Karakterler de birer süper kahraman olmaktan çıkıp, kişilik kazanıyor. 
LaPaglia dizinin bu özeliği üzerine şunları söylüyor: “Karakterler, terslikler yaşıyor ya da yaşatıyor ve o an için hiçbir açıklama yapamıyor. Birkaç bölüm sonra izleyiciler bu garip davranışların nedenini, o karakterin özel yaşamına dair ayrıntıyı öğrenince anlıyor. Dizinin yüzde 70'i genel maceraya dairse, yüzde 30'u da kişisel hikayelerden oluşuyor.” 


PSİKOLOJİK DETAYLAR 

Olayları çözerken, benzer dizilerde izlenen prosedürden farklı olarak Wizhowt a Trace'de kurbanların psikolojik profilleri de çiziliyor. Böylece yaşanan adli olayın insani boyutu da sergileniyor. Soruşturmanın, sadece standart sorgulamalardan, alınan ifadelerden, toplanan parmak izlerinden ibaret olmadığı ortaya konuyor. Bu da dizinin sloganında açıkça ifade ediliyor Zaten: “Kim-olduğunu bulâbi- 


lirsen, nerede olduğüğü anlâyabilirsi 


İTEM ALi 


teb b.k. 


N» 8 20:00 THE KING OF ÇUEENS 20:30 EVERYBODY LOVES RAYMOND (21:00 THE O.C. 


CNBC-e 


weww.cnbce.com 


EVERYBODY LOVES 
RAYMOND 


RAY ROMANO EVERYBODY LOVES RAYMOND'I YARATIRKEN ÇOK İYİ BİLDİĞİ BİR HAYATI TELEVİZYONA AKTARIYORDU: KENDİ AİLESİNİ. 
GERÇEK ANNE VE BABASI, 'ÇOK SEVİLEN” RAYMOND'I ANLATIYOR 


LUCIE ROMANO 
RAY'İN 'GERÇEK' ANNESİ 


Bize üç oğlunuzdan ve onların 


Televizyon dizilerindeki hayali ailelerden biri gibi 


H 


görünüyor olsalar da Ray, Debra, Roberi, Frank, Marie ve ufaklıklardan oluşan Everybody Loves Raymond ailesinin çok önemli bir farkı Ne i Mp Lok çocukluk döneminden bahse- var. Bu “hayali aile, aslında “gerçek” bir aile- e : der misiniz? 

Rich ve Ray arasındaki yaş farkı çok az. Bu yüzden ikiz gibi büyüdüler. Robert 

ise Ray 7,5 yaşındayken 


nin televizyona yansımış hali. 
Stand-up sanatçısı Raymond Romano, iki erkek kardeşiyle birlikte sir- com'ları andıran bir evde büyümüş. 
Annesi Lucie, dizideki annesi Marie'ye benziyor. Oğluna aşırı düşkün ve zaman zaman sınırları 


doğdu. Ailemize daha fazla eğlence kattı. Üçü de birbirine çok yakın çocuk- 


zorlayan bir kadın. ii : 
il lardı. Gençlikleri, her genç gi- 


Babası Albert da Frank Barone'u aratmayacak biri. Aşağıda 
Ray Romano'nun gerçek ha- 8 
yattaki anne ve babasıyla ya- gi pılmış kısa röportajda da gö- N 


biydi: Heyecanlı ve eğlenceli. Üç oğlum olduğu için çok mutluyum ve bize hiçbir sorun yaşatmadıkları için de onlara müteşekkirim. 
e : Ray'in dizideki anne ve babası Frank receğiniz gibi “Ray, bir 3 Ge gr b A e ile Marie'nin evliliği sizin evliliğinize stand up komedyeni olacağı- & 


ii N w benziyor mu? 
nı açıkladığında nasıl hisset- 


Zaman zaman tartışıyoruz, ama bu ha- 


miştiniz?” sorusuna babası ; : il yatımızın normal bir parçası haline geldi. 


e ye “Kolej için Bu yüzden, evet, Marie ve Frank Barone - harcadığım bütün paraların EMİ nm. 
ile benzediğimizi söyleyebilirim. 

Dizideki “çocuklarınız” sürekli bir seyler yiyor. Büyürken en sevdikleri yemek neydi? 

Pizza ve makarna! 

Öğle yemeğini koyduğu paketin üzerine Ray'in adını yazdığınız doğru mu? 

Eğer diğer çocukların yemekleriyle aynı dolapta durduğunu biliyorsam, evet yazı- 


tuvalete atılıp, üstüne sifonun çekildiğini o düşünmüştüm.” 
Frank bile bu kadar ters bir yanıt vermezdi belki. 

İşte Ray'in gerçek anne ve 


babası... 


yordum; ama paketin her iki tarafında da 

yazıp yazmadığımdan emin değilim. 

Ray'e sorarsanız o hatırlayabilir. 
Ray'in gerçek eşi Anna'ya nasıl 


yemek yapması gerektiğini gösterdiniz mi? Çocukları nasıl yetiştirmesi gerektiğini ya da evi nasıl temizleyeceğini? 

Oh, hayır. Aslında tam da tersi. Ben yemek yapmayı gerçekten sevmem; ama Anna'nın annesi çok iyi aşçıdır. 


ALBERT ROMANO 
RAY'İN “GERÇEK' BABASI 


Ray'in geldiği nokta ve dizisinin yakaladığı başarı sizi şaşırtıyor mu? 

Onun kusursuz bir stand up sanatçısı olduğunu biliyordum; ama bunu olağanüstü başarılı bir TV dizisine dönüştürebileceğini tahmin etmemiştim. 

Peter Boyle tarafından canlandırılan Frank Barone'a benziyor musunuz? 

Aynen Frank Barone gibiyim, tabii yemekten sonra kemerimi gevşetmek dışında. 


Peter Boyle ile tanışıyor musunuz? Hiç sizle bir 


araya gelip canlandırdığı karakter hakkında fikrinizi alıp, gözlem yaptı mı? 

Bu konuda hiç konuşmadık. Birçok konuda birbirimize benziyoruz. Onu ne kadar tanıdığıma gelince... Sizin için bir ölçüyse, giyinme odasındaki tuvaletini kullanmama izin veriyor. 

Frank Barone kadar yemeyi seven biri misiniz ve onun gibi spor tutkunu musunuz? 

Yemeyi ve beysbol izlerken içmeyi severim. 

Ray, bir stand up komedyeni olacağımı açıkladı-Şında nasıl hissetmiştiniz? 

Kolej için harcadığım bütün paraların tuvalete atılıp, üstüne sifonun çekildiğini düşünmüştüm. 

Diziden, otomobilinizi Ray'e ödünç vermek istemediğinizi biliyoruz, bu bâlâ devam ediyor mu? 

Ray bana iki yıl önce bir otomobil satın aldı; onu bile kullanmasını istemiyorum. 

Üç erkek çocuğunuzla nasıl bir hayatınız oldu? 

Sirk gibi bir atmosferde yaşıyorduk. 

29 yaşındaki oğlunuzun (Ray) hâlâ sizle yaşaması ve 30 yaşındaki diğer oğlunuzun (Rich) ayrı yaşadığını söylese de en az sizin kadar evde olması endişelenmenize yol açmış mıydı? 

Tek dert ettiğim, onlar evden ayrılana kadar eve yiyecek bir şeyler almayı sürdürüp sürdüremeyecegimdi. 

Ray'in ayakları üzerinde durmayı başarabilece-Zine ne zaman ikna oldunuz? 

Benden para istemeyi kestiğinde. 


THE KING 
OF GELE 


Doug; Sana söyledim. Diş hekimim altı yıl önce öldü! 

Carrie: Diş hekiminin ölmesi, bir daha hayatın boyunca diş hekimine gitmeyeceğin anlamına gelmez! 


Deacon: Niçin maçı benim evimde izlemiyoruz? 
Doug: Çünkü burada benim evimde gerçek yiyecekler var; sende ise sadece meyveler! 

Boks maçı izlerken tüysüz şeftali yemem olacak iş değil. 


Carrie: Sana hiç birine benzediğini söyleyen olmadı mı? 

Doug; Filmlerde rol alan her şişman adama benzemekten mi bahsediyorsun? 
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DİZİLER 


BİR THEİO.C. | 
YAPAN” BENJZ 
SORULARI TÜ 


En beğendiğin The O.C. bölümü hangisi? 
Yayınlanacak bölümler arasında birkaç tane “çok şiddetli” bölü ama onlar hakkında bilgi vermek istemiyorum. Yayınlananlar içinde 


“annemin geldiği 3. bölüm” gerçekten çok iyiydi. Oyunculuğu gösterme- 


ye çok elverişli ve çok iyi yazılmış sahnelerle doluydu. 

The O.C.'de bu rolü nasıl aldın? 

Diğer oyuncular gibi seçmelere gidip, normal süreci yaşadım. Aslında oyuna oldukça geç girdim. Ryan karakterini oynayacak ismi uzun süredir arıyorlarmış. Benimle karşılaştıklarında gördüklerinden hoşnut kaldılar ve her şey bir hafta da tamamlandı. Bir buçuk hafta sonra pilot bölümün çekimi yapıldı ve ben de kadrodaydım. 

Oyuncu olmaya nasıl karar verdin? Bunu istediğini nasıl anladın? 

İyi soru! Virginia Üniversitesi'nde öğrenciydim ve başka alanlarda eğitim alıyordum. Bir anlık hevesle, bir oyunun seçmelerine katıldım ve kabul edildim. Sonra oynayınca bu işten çok keyif aldığımı fark ettim. Bu yüzden oynamaya devam ettim. Her rolden sonra oyunculuğu daha çok sevdim ve bir adım daha attım. Mezun olduktan sonra New York'a taşındım ve bir tiyatroda oyunculuk yapmaya başladım. 

The O.C. kadrosuyla aran nasıl? Oyuncular iyi anlaşabiliyor mu? 

Kesinlikle! Sürekli bir aradayız. Herkes çok huzurlu ve sette nefis bir atmosfer var, Aslında birbirimizden oldukça farklıyız. Adam San Diegolu, Mischa New Yoklu, Rachel Los Angeleslı ve ben Teksaslı'yım... Yani çok farklı yapılarda insanlarız; ama herkes alçakgönüllü ve çok çalışkan. 
Hafta sonları birlikte barlara gidiyoruz ve film izliyoruz. 

Yaşamındaki en önemli kişi kim ve o kişi oyuncu olma sürecinde etkili oldu mu? 

Biraz klişe bir yanıt olacak; ama annem ve babam hayatımda en çok sözü geçen kişiler. Her ne istediysem arkamda oldular. Yüzde 100 destek verdiler, Böyle bir destek insana güven veriyor; çünkü oyunculuk kolay bir iş değil. Birçok deneme, reddedilme arasında sık sık önemli kararlar vermek gerekiyor ve onların arkamda olması son derece önemli. 

The O.C.'deki hangi kız, gerçek yaşamda sizin tipiniz? Marissa mı Summer mı? Size göre hangisi canlandırdığınız karakter Ryan'ın tipi? 

İşte sıkı bir soru daha! Gerçekten çok sıkı! İkisinden birini seçmemi mi istiyorsunuz? Bilemiyorum. İsterseniz, genel olarak size hoşlandığım tipi tarif edeyim: Görünüme önem vermiyorum, kişilik daha önemli. Hepsinden önce zeki birini arıyorum. Kendine güvenen ama kibirli olmayan biri. Mizah anlayışı da gelişmiş olmalı. Bu anlattığım benim tipim... 

Ryan'a gelince... Onun geçmişi kızlarla yaşadığı çok ve garip ilişkilerle dolu. Sahayı birkaç kez turlamış yani; dizide şahit olduğumuz ilişkilere benzer düzeyde bir ilişki hiç yaşamamış. 

Canlandırdığın karakter ile aranda nasıl benzerlikler ya da farklar var? Ryan'ı ve Bem'i karşılaştırır mısın? 

İkimizin de Orange County dünyasına dair benzer noktalarda kuşkularımız var. Servet, güç, toplumdaki karakterler arasındaki görünmeyen ilişkiler, ilişkilerin perde arkası... Ryan da ben de bu aynı noktalarda “dışlanmış” karakterleriz. Bunun dışında ortak noktamız yok. Ben, hala yakın olduğum ve çok sevdiğim mükemmel bir aileden geliyorum ve kolej eğitimim var. Ayrıca hiç Orange County'de yaşamadım. Teksaslıyım! 
Yani ben Güney çocuğuyum. 
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ANGEL 


HER HAFTA BÜYÜK FİNALE BİR ADIM DAHA YAKLAŞIYORUZ. YAYINLANAN BÖLÜMLERDEKİ AYRINTILARA DİKKAT! BU AY SATIR ARALARINDA BUFFY'YE DAİR HABERLER DE VAR 


HARM'S WAY SOUL PURPOSE 

Angel önemli bir ateşkes toplantısı düzenleyecek Yorgun düşen Angel, hastalanma noktasına gelir. 
ve düşmanları bir araya getirmeye çalışacak. İşye- o Angel'ın hastalığı, gördüğü kabuslarla farklı bir borinde kendini zaten değersiz hisseden Harmony'nin o yut kazanır. 
hayatı beklenmedik bir gelişmeyle iyice çekilmez bir © David Boreanaz'ın yönettiği ilk bölüm. 
hal alacak. DAMAGE 

© Dikkatli izleyiciler Harmony'nin masasındaki Duygusal olarak dengesiz bir kadın olan Da- 


na'nın psikiyatri kliniğinden kaçması Angel ve eki- 


mitolojik tek boynuzlu atı (unicorn) görünce, Buffy'nin beşinci sezonunda Real Me adlı bölümde | ini harekete geçirir. 
bu konuyla karşılaştıklarını hatırlayacaktır. © Dana, Spike'la Çince konuşmaya başlayınca, Spike 1900'de öldürdüğü Çinli vampire yaptığı ve Fool For Love adlı bölümde izlediğimiz konuşmanın aynısını yapıyor. 

© Andrew, Buffy The Vampire Slayer'ın final bölümünde nasıl vampir avcıları yaratıldığını anlatırken, o andan sonra neler olduğuna dair ipuçları veriyor. 

YOU'RE WELCOME 

Uzun süren komadan ansızın uyanan Cordelia, Angel ve arkadaşlarının artık Wolfram & Harr'a karşı savaşmadıklarını, hatta yönetiminde yer aldıkları öğrenince büyük bir şok yaşar. 

© Angel'ın 100. bölümü. 

© Dördüncü sezonun sonundan bu yana ortalarda görünmeyen Charisma Carpenter (Cordelia) bu bölümle birlikte dönüyor. 
Ayrılığın nedenlerinden biri de Carpenterin hamileliğiydi. 

WHY WE FIGHT 

Angel'ın arkadaşları rehin alınır ve Angel pazarlık yapmak zorunda kalır. Zamanda yolculuk var: 1943'e gideceğiz. 

8 Bu bölümün adı, Why We Fight - Niçin Savaşıyoruz, İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD propaganda filmlerine yapılan bir referans. 


DUVARDAKİ POSTERDEN, ALINAN UFAK NOTLARA; BİR CESEDİN BAŞINDAKİ KISA KONUŞMADAN, UZUN SOHBETLERE... 
BU ÖZLÜ SÖZLERİN HEPSİ THE X-FILES'TAN 


e Gerçek orada bir yerde. 

e Ben ayrılırsam, onlar kazanır. 

e Gerçek yaklaşıyor. 

e Geçmişi bağrına bas, gelecekten zevk al. 

e Her şeyi reddet. 

e Özür dilemek, bir tür sigortadır. 

e Her şey yok olur. 

e Zeki olan seksidir. 

e Gerçeğin mahkemesi yoktur. 

e Bu yolculuk asla ormana yapılan güzel bir gezi olmayacak. 

e Bir kez gerçeği gördüysen, hep yanıtları istersin. 

e Görmek inanmaktır. 

e Kimseye inanma. (Fox Mulder) 

e Gerçek orada bir yerde, yalanlar da öyle. (Dana Scully) 

© İnanmak istiyorum. (Fox Mulder) 

e Rüya, henüz nasıl soracağımızı bilmediğimiz bir sorunun yanıtıdır. (Fox Mulder) 

© Vazgeçmeyeceğim. Gerçek orada bir yerde olduğu sürece vazgeçemem. (Fox Mulder) 

e Asla yalan söylemem. Tamamen, bir yanlış bilgilendirme kampanyasının ortasına düştüm. 
(Fox Mulder) 

e Gökyüzünden uyku tulumları yağarsa şanslısın demektir. (Dana 
Scully) 

© Sanırım korktuğumuz olasılıklardı, ikimizin de bildiği gerçekler... (Fox Mulder) 

e Umarım ne yaptığını biliyorsundur. (Dana Scully) 

e Gerçeği duydum Mulder, şimdi istediğim ise yanıtlar. 

(Dana Scully) 

e Bir parazit, üzerinde yaşadığı canlının ölmesini istemez. 
(Dana Scully) 

e Er ya da geç, herkes korktuğu şeyle yüzleşir. (Fox Mulder) 


© Senden farklı olarak Mulder, benim bir hayatım var. (Dana Scully) 

e Korkuyorum. İnanmaktan korkuyorum. (Dana Scully) 

e Bütün bu insanlar camlarına demirler taktırıyor, yüksek teknolojiyle döşenmiş güvenlik sistemlerine iyi para yatırıyor ve güvende hissetmeye çalışıyorlar. Bu adama bakıyorum ve hiçbirinin yeterli olmadığını görüyorum. (Fox Mulder) 

e Küçükken bir ritüelim vardı. Odaya girmeden önce gözlerimi kapatırdım; çünkü bir gün gözlerimi açtığımda kardeşimin orada olacağını umuyordum. Öylece yatağında yatarken... Sanki hiçbir şey olmamış gibi... Biliyor musun, hayatımın her günü, hâlâ o odaya böyle giriyorum. (Fox Mulder) 

e Onlar her gün üç biyolojik türün yeryüzünden silindiğini söylüyor. Senin merakınsa her gün kaç yeni türün oluştuğu? (Fox 
Mulder) 

e Kendimi senin dışında hiç kimse için ortaya koymam. (Dana 
Scully) 
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UZUNCA BİR ARADAN SONRA SARAH 


CLARKE EKRANA DÖNÜYOR. 
NINA MYERS'I ÖZLEYENLER EKRAN BAŞINA 


Parayı bir yana bırakırsak, 2'te Nina rolünü üstlenmenize neden olan itici güç neydi? 

(Gülüyor) Para dışında diyorsunuz... Seçmelere gittiğimde Nina'nın dizideki yeri tam olarak belirlenmemişti. Aslında hiçbir zaman net olmadı. Başta, bu rolün sezonun sonuna kadar kalıp kalmayacağı bile belli değildi. Erkek egemen bir ortamda önemli ve güçlü bir kadını canlandırdığım için mutlu olmuştum. 

Dizinin “gerçek zamanlı? olması ne gibi zorluklara neden oldu? 

İlk bölümde kostüm değil, kendi tişörtümü giydim. Kostüm olarak getirilen tişörtün üzerindeki aksesuvarlar ses çıkarttı ve ses teknisyenleri bununla çalışmanın mümkün olmadığını söyledi. “Benim tişörtüme ne dersiniz” dedim, “Aman Tanrım, bundan 12 taneye ihtiyacımız olacak” dediler. Tişört, küçük bir Doğu kasabasında yaşayan tasarımcıya aitti ve tabii ki aynısından 12 tane yapma gereği duymamıştı. New York'a döndüğümde onu aradım ve dizinin tutması halinde tişörtlerinden 12 tanesinin televizyonda görüneceğini söyledim. “O malzemeden elimde yok, yapamam” dedi. Bu yüzden benim için daha hoş ve benzerleri yapılabilecek bir tişört hazırladılar. Dikkatle izlerseniz ilk bölümde giydiğim tişörtle ikinci bölümdeki arasında ton farkı vardır. 

İlk sezonda ne zaman CTU içinde bir ajan olduğunuzu öğrendiniz? Bunu öğrendiğinizde ne hissetmiştiniz? 

Bitmesinden sadece altı bölüm önce öğrendim. 
Bu gelişme karşısında tek kelimeyle şoke oldum. 
Çünkü bu noktaya kadar “iyi adamlardan” biri olarak sunulmuş ve izleyicileri de buna inandırmıştım. Jack'in en güvendiği isimlerden biriydim ve oyunumu da bunun üzerine kurmuştum. Bir 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anda yazarların ne kadar zekice davrandığının ayırdına vardım; çünkü aslında benden beklenen de tam olarak buydu. Beni çift taraflı ajan olarak hazırlamışlar, ama benim bundan haberim olmamıştı. Bu dönemde izleyiciden performansım- la ilgili hiçbir olumsuz tepki gelmedi; çünkü kafamda “çift taraflı ajan? olduğuma dair hiçbir önyargı olmadan canlandırmıştım “güvenilir adam” rolümü. 

Canlandırdığınız karakterin sonu geldiği için endişelendiniz mi? 

Evet, ama Nina'nın tekrar dönebileceğini duyduğumda, “hapse atıldığımda? ne yapacaklarını çok merak ettim (Gülüyor). Nasıl bir bağ kuracaklarını beklemeye başladım ve sonra hapisten niçin ve nasıl çıkacağımı öğrendim. 

2/ün pilot bölümü çekilirken tanıştığınız Xander Berkeley ile evlendiniz. İlk görüşte aşk mı söz konusuydu? Sizde onu çeken ilk ne oldu? 

(Gülüyor) Harika, komik ve içten biri olduğunu düşündüm. Gerçekten değişik biriyle tanıştığımı farkettim. Tanıştığımızda bana rol aldığı filmlerden bahsediyordu ve “Ben bu filmi gördüm; ama senin de oynadığının farkında değildim” dedim (Gülüyor). 

Xander'la birlikte iki film yaptınız. Onunla çalışmaktan memnun musunuz? 

Onunla çalışmayı seviyorum. İlham verici biri. 
Onu izlemek çok keyifli ve çok yardım ediyor. 
İlk film Denver'da çekilen Below #be Bel?'ti. Küçük bir rolüm vardı; ama zaten asıl derdim Denvera gidebilmekti (Gülüyor); çünkü 2/'ün ilk sezonunda yapılan çekimlerde orayı çok sevmiştim. İkinci proje ise yakın bir arkadaşım Amy Barrett'in The Third Date adlı filmi oldu. Film C€oney Adaları'nda çekildi. Yani bir hafta boyunca Coney Adaları'ndaydık. 
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NIP/TUCK 


“FAZLA GERÇEKÇİYDİ, MİDEMİZİ BULANDIRDI; 


AMA ZAMANLA ALIŞTIK.” 


NIP/TUCK YARATICISI RYAN MURPHY 


Nip/Tuck'ın açılış cümlesi: 

“Bana nereni sevmediğini söyle!” 

Dizinin ilk bölümünde bir model ağlayarak “Güzel olmak istemiyorum, daha iyi olmak, mükemmel olmak istiyorum” der doktora. 

Miamili estetik cerrahlar hakkındaki dizide daha neler var neler: Eroin dolu göğüsleri olan kadın, nişanlısının ailesi- ne kendini beğendirmek için Asyalı görünmeye çalışan adam, tutuklanmasına neden olacak doğum izini yok etmeye çalışan pedofil rahip... 

Dizinin yaratıcısı Ryan Murphy “Bu, dönüşümlerle ilgili bir dizi; sadece fiziksel değil, psikolojik dönüşümlerle de ilgili” diyor. Ana karakterler orta yaş krizindeki iki adam; sorumluluk sahibi aile babası Sean McNamara (Dylan Walsh) 
ve CNBC-e'de daha önce yayınlanan Profiler adlı diziden tanıdığımız Julian McMahon'ın canlandırdığı 'olgunluktan nasibini almamış playboy” Christian Troy. 

Başrol oyuncularından Walsh, canlandırdıkları karakterleri şöyle yorumluyor: 

“Nip/Tuck'ta ilk önemli rolümü oynuyorum. Her an sevimli olan karakterler değiliz. Ondan da önemlisi ahlaki açıdan kuşkulu işler yapıyoruz. Seyirci- nin bizi hata yaparken izlemesi eğlenceli. 
Biz kusursuz olmayan iki adamız. Çok karmanlı bir dizi. Bazen çok komik, ama bazen de çok duygusal olabiliyor.” 

Dizinin yaratıcısı Murphy, annesinin onu Elizabeth Taylor'ın, Henry Fonda ile evliliğini kurtarmak için estetik ameliyatı yaptırdığı Ash Wednesday adlı til- mi izlemeye götürdüğü yedi yaşından beri estetik ameliyat konusunda saplanulı olduğunu söylüyor. Murphy, 1990'ların ortasında The Miami Herald gazetesi için muhabirlik yaparken Beverly Hills doktorlarına estetik ameliyatı yaptıran insanları izlemiş. Yıllar sonra imza attığı Nip/Turck'in çıkış noktası da o günler aslında. 

Kara mizah da botox yoluyla dizide kendine yer bulmuş. Murphy gerçekçi, kanlı ameliyat sahnelerinin bu yapım için önemli olduğunu belirtiyor: 

“Bu sahneler, insanların hayatlarını değiştirmek için neler yapmaya hazır olduğunu gösteriyor.” “Oyuncuların da 


izleyiciler kadar bazı ameliyat sahneleri karşısında mideleri bulanıyor mu? sorusuna “Deneme çekiminde hiç hoşumuza gitmedi” diye yanıt veriyor Walsh: 

“Çok rahatsız hissettik. Fazla gerçekciydi, midemizi bulandırdış ama zamanla alıştık. Sonra gerçek bir ameliyat izlemeye gittim. Setteki gibiydi. Anlaşılan buna alışmışım.” 

Bu yıl içinde İngiltere'de estetik ameliyatlara 255 milyon pound, Amerika'da 3 milyar dolar harcanmış. Tüm dünyada estetik ameliyatı akıl almaz bir çılgınlıkla yayılıyor ve ciddi bir ekonomi oluşturuyor. Nip/Twck ise bu çılgınlığı estetize eden görüntüleri ve kaliteli müzik kanallarının video kurgularını çağrıştıran temposuyla “güzellik? anlayışımızı yeniden gözden geçirmemize neden oluyor. 


Ve 


ÇNEC-e her cumartesi /pazar 19:30 


SELNFELD SÖZLÜĞÜ 1-2) 


EKİM AYINDA BAŞLADIĞIMIZ SÖZLÜĞÜ TAMAMLIYORUZ. 
SORU: SEINFELD'İN DİZİDE KAÇ OTOMOBİLİ OLDU VE MARKALARI NEYDİ? 
(YANIT İÇİN YAPMANIZ GEREKEN, 'O' HARFİNE BAKMAK...) 


EIrkçılık (Soup Nazi): Stalin bıyığı ve yüzündeki #M£ Michael Richards: Cosmo Kramer karakterini değişmeyen sert ifadesiyle dizinin ırkçı çorbacısı. o canlandıran oyuncu. 
Ondan çorba almak için para yeterli değildir; “Sa- #N3 Newman: Jerry Seinfeld'in dizideki en büyük na çorba yok” demesi için o kadar çok neden bula- (o “düşmanı. Postacı Newman, Cosmo Kramer'in ise 


bilir ki şaşırırsınız. yakın arkadaşı. 
İİlk Bölüm: Dizinin ilk bölümü The Seinfeld Chro- “O Otomobil: Seinfeld bölümlerinde verilen bilgilenicles, ABD'de 5 Temmuz 1989'da yayınlandı. ri göre Jerry Seinfeld karakterinin şov boyunca beş 


“jelerry Seinfeld: Şovun (Larry David ile birlikte) ya- o otomobili oldu. (Saab 900S, Ford Escort, BMW ratıcısı ve başrol oyuncusu. Hollywood'un en kısa o 325i, BMW 5325 ve Ford minibüs.) 
sürede en çok kazanan isimlerinin başında geliyor. “Ö: Ödüller: Otoritelerin tüm zamanların en iyi ko- 
©K Kenny Kramer: Dizinin yaratıcılarından Larry Oomedi dizisi olduğuna dair ortak yargısına karşın, 


David'in komşusu. Cosmo Kramer karakterinin ya- (o yayınlandığı her yıl Emmy'ye aday gösterilen Seratılmasına esin kaynağı olmuş kişi. infld, bu ödülü sadece 1993 yılında kazanabildi. 
©ES Larry David: Dizinin iki yaratıcısından biri. BP Periskop: Kent trafiğinde kolaylık sağlamak için “otomobillere periskop takılması?” Cosmo Kramer'in parlak fikirlerinden biri. 

©R3 Rating; Seinfeld'in final bölümü ABD'de yüzde 41.3 rating aldı. 

SE Seinfeld. CNBC-e'de Cumartesi ve Pazar günleri saat 19:30'da yayınlanan “Hiçbir şey hakkında” 


efsane dizi. 

©Ş Şemsiye Satıcısı: Dizideki karakter Jerry Seinfeld'in stand up gösterilerinden önceki işi. 

©E3 Telefon numarası: Bölümlerden öğrendiğimize göre New York'ta yaşayan Jerry'nin ev telefonu KL5-2390, Kramer'in numarası ise 35595 3459. 

UZ Uzunlukları: Jerry 1.80, Elaine 1.59, Cosmo 1.91 ve George 1.65 m. 

SÜ: Üçlü isyan: Dizinin DVD formatında piyasaya sürülmesi gündeme geldiğinde, Jerry Seinfeld'e karşı birleşen ve yeterli para verilmediğini söyleyen diğer üç karakter isyan etti. 

EW Veda Bölümü: The Finale adlı bölüm ABD'de 14 
Mayıs 1998'de yayınlandı ve 76 milyon kişi tarafından izlendi. 

©X Yalan Ustası: Gerektiği zaman kullanmak için sahte bir adı ve işi olan George Costanza usta bir yalancı. 

” : ©Z3Zil: Tüm bölümler içinde Jerry'nin kapı zili tam 

56 kez çalındı. 
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SOUTH 


her pazar 24:00 


PARK 


BÖYLESİ BİR BULUŞMA TELEVİZYON TARİHİNDE ZOR GERÇEKLEŞİR! 
KASIM AYINDA BART SIMPSON SOUTH PARK KASABASINA GELİYOR! 


South Park ve The Simpsons, çizgi film dünyasının tartışmasız en iyi iki yapımı. 

Kasım ayının ilk Pazar gecesi (7 Kasım) yayınlanacak Sozx#h Park bölümü Simpsons Already Did lt, bu iki etsane diziyi buluşturuyor. 

Kyle, Stan ve yeni arkadaşları Tweek, yaptıkları kardan adamın başında tartışmaktadır. Kardan adamın burnunu yerleştirme görevini reddeden Tweek, eğer bunu yaparsa kardan adamın canlanıp onun üze- | rine yürüyeceğinden korktuğunu söyler. 
Derken Cartman gelir; yine parlak bir fikri vardır. Elindeki gazete ilanında akvaryumda büyütebilecekleri “deniz insanları? satıldığı söylenmektedir ve Cartman kuracağı bu veni dünyanın Tanrısı olmaya kararlıdır. 

Buraya kadar her şey normal bir Sowth Park bölümü gibi devam eder (South Park'ın olabileceği normallikte tabii ki). 


THE SIMPSONS'DA YAPTILAR 

Oysa o sırada South Park'ın bir başka yerinde Butters, girdiği gardroptan Profesör Kaos kostümüyle çıkmış ve haykırmaktadır: 

“Beni gölgede bırakan dünyaya zarar verme zamanı geldi!” 

General Kargaşa ile buluşan Profesör Kaos, büyük planını açıklar: 

- Şimdi insanoğluna hasar verecek en korkunç ve şeytani planıma başlayabiliriz. Güneşi bloke edecegiz. Evet, haftalardır üzerinde çalıştım. Eğer bu tepe- ye 25 m. uzunluğunda, 15 m. genişliğinde ahşap bir gölgelik yaparsak South Park sonsuza dek büyük bir gölgede yaşar. 

- Harika. 

- Yakında bütün insanlar köstebekler gibi yaşayacak. Güneşin ne kadar güzel olduğunu hüzünle anımsayacaklar. 

(Profesör Kaos'un, kötü adam kahkahaları, Gene- 


ral Karmaşa'nın sözüyle kesilecektir.) 

- Harika. Tıpkı The Siapsons'daki gibi olacak. 
Bunu The Simpsons'da yaptılar. Sanırım Bay Burns yapmıştı. Springfield'ı güneşi bloke ederek karanlık- ta bırakmaya çalıştı. 

Bu diyalog, Profesör Kaos'un, fikrinden vazgeçmesiyle sonuçlanacak; ama bölüm boyunca sürecek bir sancının da başlangıcı olacak. Cartman ve arkadaşları Deniz İnsanları'yla uğraşırken Kaos ve Karmaşa'yı her gördüğümüzde The Simpsons'ı hatırlayacağız. O kadar ki, sonunda Barı da ortaya çıkaçak. 

Sonth Park için kaçırılmaması gereken bir bölüm! 

Bart'ı South Park kasabasında görmek, Cartman'ı The Simpsons çizgileriyle izlemek çok sık rasılanacak durumlar değil. 


Vi 


CNEC-e 


www.cnbce.com 


DİZİLER 


TAZE KAHRAMANLAR, SÜPER MACERALARLA YENİ NICKELODEON DİZİLERİ BAŞLIYOR! 
YENİ DİZİLERDEN 7HE ANGRY BEAVERS'I TİYATRONUN DUAYENLERİ MÜŞFİK KENTER VE KÖKSAL ENGÜR SESLENDİRİYOR 


RUGRATS 


her pazartesi 18:00 
Tommy, Chuckie, Phil ve Lil dört bebek... 
Aralarında konuştukları bebekçe bir dil var. 


“ Yetişkinler anlayamıyor; ama biz 


onları duyuyor ve anlayabiliyoruz. 


her salı18:00 

Thornberryler dünyayı dolaşan ve bu arada doğaya dair belgeseller çeken bir aile. 

12 yaşındaki Eliza'nın bir sırrı var. O, 
hayvanlarla konuşabiliyor. Tabii ki bu durumdan 


babasının haberi yok. 


CAT DOĞ 


her pazartesi 18:30 
Catidog aslında yürüyen bir “tutarsızlık”. Bir kedi ile köpeğin böylesine tartışmasız bir şekilde 
“beraber? yaşaması akla pek de yatmıyor; ama eğlence de aslında tam bu 


noktada başlıyor. 
Yaşadıkları her dakika iki farklı dünyanın çekişmesi sanki. 

Zarafet ve kabalık, temizlik ve pislik, uyku ve uykusuzluk, sessizlik ve gürültü... 
SPONGEBOB 
SOUAREPANTIS 


her salı 18:30 
Denizin altındaki Bikini 
Bottom'da yaşaşan 
SpongeBob, dünyanın en kaygısız, en neşeli yaratı 
En iyi arkadaşı da 
Patrick Star. 


AS TOLD BY GINGER 


her çarşamba 18:00 


Ginger Foutley 12 yaşında nomal bir kız... Bir ayağı çocukluk arkadaşlarıyla kurduğu dünyada, diğeri ise okuldaki popüler kızların dedikodulu, partilerle dolu dünyasında. 
Ginger ne kadar çabalasa da bu dünyaya tam olarak dahil olamıyor. 
Aslında hem o ortamın insanı değil, hem de bütün bunlara yetecek parası yok. 


THE ANGRY BEAVERS 


her perşembe 18:00 

Norbert ve Daggett, iki çılgın kunduz kardeş. En az birbirlerini sevdikleri kadar, kavga etmeyi de seviyorlar. Her bölümde kardeş olmanın zorlu yollarında ilerlerken bazen çok sıkı dost, bazen de en acımasız düşman kesilebiliyorlar. Birbirlerini deli etmeden yaşamanın 


ALL GROWN UP 


her cuma 18:00 


Rugrats'ı izlerken, bu ekibin ileride nasıl gençler olacağını düşündünüz mü hiç? 
İşte yanıtı karşınızda! 
Sevdiğiniz (ya da sevmediğiniz) tüm 
Rugrats karakterleri 


ama değişen çok da bir şey yok. En azından 
Angelica hâlâ işkence yapmayı sürdürüyor! 


10 yaş birden büyüdüler, 


HEY 
ARNOLD 


her çarşamba18:30 
Hayalpereset biri olan 
Arnold kent merkezinde, büyükannesi ve büyükbabasıyla birlikte yaşayan, sokakların dilinden çok iyi anlayan bir çocuk. En yakın arkadaşı Gerald. Bir de Helga var ki onu yakında tanıyacaksınız. 


ROCKO'S MODERN LİFE E 


her perşembe 18:30 
Rocko, Avustralya'dan Amerika'ya ER ufak bir göçmen kanguru. Evinden ilk kez ayrılıyor, üstelik hem uzaklara hem de kalabalığa geldiği için biraz da heyecanlı. Terslikler de peşini 

bırakmıyor. En yakın arkadaşı Heffer ve KER Spunky ile modern dünyaya 


THE ADVENTURES OF 


JIMMY NEUTRO 
BOY GENİUS her cuma 18:30 
Jimmy Neutron normal bir çocuk. 
Tek farkla: O bir dahi! Günlük yaşamını kolaylaşuracak ufak aletler icat etme konusunda bir uzman. 
Birbirinden renkli buluşları sık sık onu ve sadık robotik köpeği 
Goddard'ı *eğlenceli? durumlara sürüklüyor. Tamam kabul etmeliyiz ki işler her zaman da yolunda gitmiyor... 


CNBC-e 


www.enbce.com 


KARANLIK SOKAKTA YALNIZ KALDIĞINIZDA KORKUNUZU UNUTABİLMEK İÇİN TORPİDO GÖZÜNDE BULUNDURMAK İSTEYEBİLECEĞİNİZ TÜRDE BİR 'TOPLAMA' HAZIRLADIK. ŞEHRİN KARANLIK ŞARKILARI 


Geçmiş aylarda yolculuğa çıkarken arabada din- 

, lenebilecek şarkıları önermiştik. Bu kez konu biraz 

daha farklı. Şehirde “sıkı” bir yağmur yağdığında, 

elektrikler kesildiğinde, arabanızın benzini. bitip 

yolda kaldığınızda yanınızda mutlaka bulunması gereken beş şarkıyı açıklayacağız... 


1- BAUHAUS BELA LUGOS!'S DEAD 

1978 yılında İngiltere'de kurulan Bauhaus'un bir 
sene sonra yayınladığı 49lik Bela Lugosi's Dead, toplamanın ilk şarkısı. Dokuz dakikadan fazla süren parçayı dinlerken Hollywood'un en ünlü vampirinin gerçekten ölmediğine dair içinizde şüpheler oluşmaması mümkün değil. 


2- JOY DIMISION  SHE'S LOST CONTROL Martin Hannett prodüktörlüğünde Peter Saville'in mükemmel kapak tasarımıyla 1979 yılında piyasaya çıkan Joy Division albümü Unknown - Pleasures'dan She's 


Lost Control yağmurlu günler için seçilecek en doğru parçalardan biri. She's Lost Conirol'u dinlerken epilepsi krizlerini anlatan şarkının konusun- dan, arabanızın sileceklerinden çıkan sinir bozucu sese kadar düşenecek çok şey bulabilirsiniz. 


3-CRIME & THE CITY SOLUTION 

THE ADVERSARY 

Şehrin ışıkları söndüğünde eğer artık yetişecek bir yeriniz kalmayacaksa trafik levhalarına uyup yolun sağından 50 km hızla gitmeye başlarsınız. 
Yanınızdan hızla geçen arabaları gördüğünüzde belki de canınızı sıkacak bu yavaş seyir halini Crime © The City Solution'dan bir şarkıyla geçiştirebilirsiniz. Simon Bonney önderliğindeki gruptan toplama için seçilen şarkı The Adversary. 


4- NINE INCH NAİLS HURT 

Kaset için yapılan bir sonraki seçim Johhny Cash'in yorumuyla son zamanlarda tekrar gündeme gelen Hurt. Bu kez şarkıyı asıl sahibi Trent Reznor'un sesinden dinleyip gözlerini bile kırpma- 


dan sizi geride bırakan tüm şöförleri ve belki de sevdiklerinizi düşünüp yolun ortasında yalnız kalmanın huzurunu yaşayabilirsiniz. 


5 - SONIC YOUTH 
NEVERMIND (WHAT WAS IT ANYWAY) 
Yağmur yağdığında, elektrikler kesildiğinde, arabanızın benzini bitip yolun ortasında kaldığınızda yanınızda bulundurmanızı önereceğimiz son şarkı Sonic Youth'un NYC Ghosts & Flowers albümünden. Bu şarkı da arabasının dibe vurmuş benzin ibresine aldırış etmeden yola çıkan ve sağanak yağmurun altında benzinci aramak zorunda kalanlar için: Nevermind (What Was I& Anyway). 
Gülşah Güray 


RA D-Y © 


& KSEN96.2 


WWww.radioeksen.com 


RADYO EKSEN EN İYİ 10 


01 - MANIC STREET PREACHERS..... THE LOVE OF... 


02-TOMWATTS............ HOW'S IT GONNA END 
03 - MARIANNE FAITHFULL .. THE MYSTERY OF LOVE 
04 -IANBROWN.............. KEEP WHAT YA GOT 
OO THEGÜRE e e e TAKING OFF 
06 -JEFEBUCKLEY................... FORGET HER 
07 - BRAZZAVILLE........ FOREIGN DISASTER DAYS 
08-ELİOTTSMITK............... MEMORY LANE 09--STEVEEARLE er CONDI CONDI 
10- MORRISSEY ................ LET ME KISS YOU 


ROCK TARİHİNDE BU AY 


42 yıl önce- Red Hot Chilli Peppers solisti Anthony 
Kiedis doğdu. (1 Kasim) 

13 yıl önce- Frank Zappa'ya prostat kanseri teşhisi 
konuldu. (7 Kasım) 

38 yıl önce- John Lennon Londra'daki Indica 
Galeri'de Yoko Ono ile tanıştı. (9 Kasım) 

59 yıl önce- Neil Young doğdu (12 Kasım) 

07 yıl önce- INXS solisti Michael Hutchence 
Avustralya'daki otel odasında ölü bulundu. 

(22 kasım) 

13 yıl önce- Freddie Mercury Londra'daki evinde 
ölü bulundu. (24 kasım) 
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THE THING 
Yönetmen: John Carpenter 
Oyuncular: Kurt Russell, Wilford Brimley, T.K. Carter, David Clennon. 


0 Yapım Yılı: 1982 


Antartika'nın uçsuz bucaksız buzları üzerinde koşan bir köpek görüntüsüyle başlıyor The Thing. Onu takip eden helikopterdeki tüfekli adam ise köpeği vurmaya çalışıyor... 

Aşağıdaki sahne de filmin çok başlarında yer almak- la birlikte söz konusu köpeğe dair önemli ayrıntıları açığa vurmakta. 

“Filmi, hiçbir şey bilmeden izlemek istiyorum” diyenler belki de okumamalı bu sahneyi; ancak okumayı seçenler de “Katilin uşak olduğunu öğrendim” dedirtecek bir tuzağa düşmüş olmayacak. 

Bu, sadece bir sahne ve aslında film bu sahneden sonra başlamakta. Seçim sizin... 


(Köpeklerin garip sesler çıkarttığını duyan köpek bakıcısı Clark göz atmak için odaya gider. Kapıyı açtığında içeriden iki çok korkmuş köpek, onu yere düşürerek üzerinden kaçıp giderler. Clark, içeri baktığında gördüğü “Şey'in ne olduğunu anlayamaz; ama ayağıyla kapıyı kapatmayı başarır. 

Bu sırada MacReady gelen seslerden bir terslik oldugunu anlayıp, önce yangın alarmını çalıştırır, sonra da hızla seslerin geldiği yere koşar. Clark korkudan #ilreyen bir sesle açıklama yapmaya başlar. ) CLARK: İçeride ne var bilmiyorum, ama neyse garip bir şey ve çok kızgın. 

MacREADY: Benings, git Childs'ı çağır! 

(Benings hızla uzaklaşırken, odalarına çekilmiş diger elemanlar da koridora çıkmaktadır.) 

COPPER: Ne oluyor? Palmer, ne bu? 

PALMER: Bilmiyorum! 

(Childs odasında çok da acele etmeden ve umursamaz bir şekilde giyinirken, Benings olağanüstü telaşlı, içeri girer.) 

BENNİNGS: Mac alev makinesini istiyor. 
CHILDS: Mac alev makinesini mi istiyor? 
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Süresi: 104 Dakika 


BENNINGS: Öyle dedi işte, haydi çabuk ol! 

(Bu sırada Şey'e doğru hareket eden ekip son derece temkinlidir. En önde, elindeki tüfekle MacReady ve Clark vardır. Palmer ve Windows ellerinde yangın söndürme tüpleriyle merdivenlerden gelmektedir.) 
MacREADY: Geri çekil! 

PALMER: Mac, o ne? 

(Hızlanan MacReady'yi takip eden ekip, Şey'in içinde olduğu odanın önüne gelmiştir. Kapıyı açıp, el fenerlerini içeri doğrulütuklarında onu görürler: Şey'i! 
Herkes gördüğü bu Şey karşısında donakalınıştır. 
Odanın ortasında sesler çıkartarak bir tür fizyolojik değişim yaşayan Şey, bedeninden çıkan uzantılarla, hâlâ yaşamakta olan iki köpeğe ulaşabilmektedir. 
Ekibin şaşkınlığını bozan MacReady olur ve elindeki tüfeği üst üste ateşlemeye başlar. Aralıksız ateş etmektedir. MacReady, Şey'in saldırısına uğrayan bir köpeği de vurur. Köpek bakıcısı Clark, “Hayır” diye çığlık atarak MacReady'nin üzerine atılır. Hepsi birlikte Clark'ı kontrol altına alırken, Mac de hızlı bir hareketle kapıyı kapatır. 

Şey, gittikçe büyümekte, kolları uzamaktadır. Kolaylıkla tavanda bir delik açar. Bu sırada elinde alev makinesiyle Childs gelir. Gördüğü manzara karşısında donakalan Childs'ı MacReady'nin kükreyen sesi kendine getirir.) 

MacREADY: Buraya gel hemen! 

(Mac, yeniden kapıyı açar. Childs da gelmiştir.) 
MacREADY: Yak şunu! 

(Odanın ortasında Şey'in değişimi sürmektedir.) 
MacREADY: Lanet olsun Childs ateşle şunu! 
(Şey'in hareketlenmesi üzerine Childs alev makinesini çalıştırır. Odayı alevler kaplar. Palmer ve Norris yangın söndürücüler ile alevleri söndürür. 

Kabus bitmiştir... 

.ya da henüz başlamaktadır.) 


www.sarar.com 
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1 Kasım 2 Kasım 3 Kasım 4 Kasım 5 Kasım 6 Kasım 7 Kasım 
pazartesi salı çarşamba perşembe cuma cumartesi pazar 


070 PET SHOW 
08:00 - CHEERS 
08:30 - SEİNFELİ 


07:00-M 
00- 
0830 - 


ERS 
SELNFELD 


0300 - AS TOLD BY GİNGER 09:00 - RUGRATS 


0330 - WILD 09:30 - CATDOG 
THORNBERRYS 10:00 - JİMMY NEUTRON 
10:00 - ANGRY BEAVERS 10:30 - ROCKO'S 

1030 - HEY ARNOLD MODERN LİFE 


11:00 - ALL GROWN UP 11:08 - SPONGEBOB 


SOUAREPANIS 


ekonomi ekonomi ekonomi ekonomi ekonomi 


1130 - CHEERS 
MALCOLM 
MIDDI 
ACCORDING M 
BOSTON PUBUC 


14:00 - THE KING 
- LAS VEGAS OF GUEENS 
17:00 - THE X-FILES 14:30 - EVERYBODY. 
LOVES RAYMOND 
15:00 - ER 


16:00 - ONLY YOU 


RUGRATS 
18:30 - CATDOG 


ALL GROWN UP 


18:30 - JIMMY 
NEUTRON 


WİLD THORNBERRYS AS TOLD BY GİNGER ANGRY BEAVERS 


WİTHOUT A TRACE 


18:30 - SPONGEBOB 18:30 - HEY ARNOLD 18:30 - ROCKO'S 


MODERN LIFE 


TWO & A HALF MEN ARRESTED 


19:30 - SEİNFELD 
19:30 - SEİNFELD 


ACCORDING TO JIM THE KİNG OF GUEENS 


THE SİMPSONS 


SIGNIFICANT. 
OTHERS 


OUADROPHENİA 


YAHU 


:00 


22 


MİDDLE 


ACCORDING TO JIM 
TEKRAR 


SIGNIFICANT 
OTHERS 


00 


NIP/TUCK SOUTH PARK 


THE SIMPSONS THE KING OF GUEENS 


24 


ANGI 


ELS IN 


00 


M 
LFMEN 


100 - 06 


01 


Ve, 
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10 Kasım 
çarşamba 


8 Kasım 9 Kasım 


11 Kasım 12 Kasım 13 Kasım 14 Kasım , 15 Kasım 
pazartesi 


perşembe cuma cumartesi pazar pazartesi 


0800 - SELNFELD 


08:30 - SEİNFELD 


0800- AS TOLD BY GİNGER 


-RUGRATS 09:00 - AS TULD BY GİNGER 


.— eme 0930 -WLD. 08:30 - CATDOG 0830 - SPONGEBOB — — THORNBERAYS 10:00 - JİMMY NEUTRON SOUAREPANIS 
1000 - ANGRY BEAVERS 10:30 -ROCKO'S 1000 - ROCKO'S MODERN 
o o 1030 - HEY ARNOLD MODERN LIFE UFE ei 1100 - ALL GROWN UP 11:00 - SPONGEBOB 1030- WI GE om SOUAREPANTS THORNBERAY S 
O Oo 11:00 - JİMMY NEUTRON 
4 Ra 
(abi D 1130- CHEERS 11:30 - CKEERS 1130 CHEERS 
1200 - WAR OF BUTTONS 12:00 - MALCOLM 1200 - ANIMALFARM 
1400 - THE SIMPSONS İN THE MİDDLE 1400 - SCRUBS 


1430 - SORUBS 1230 - ACCORDINGTOJIM | 1430-MALCOLM 
1500 -THE OC. 13:00 - BOSTON PUBUC İN THE MİDDLE 
160) -LAS S 14:00 - THE KİNG 1500 - TWO & A HALEMEN 170) - THE X-FİLES OFOUEENS 1530 - SIBNIFICANT 14:30 - EVERYBODY OTHERS 
LOVES RAYMOND 1500 - THE MONTE 
1500 -ER CARLO STORY 


16:00 - STANLEY & IRİS 


RUGRATS 
18:30 - CATDOG 


WiLD THORNBERRYS 
18:30 - SPONGEBOB 


AS TOLD BY GİNGER 
18:30 - HEY ARNOLD 


ANGRY BEAVERS 


18:30 - ROCKO'S 
MODERN LIFE 


ALLGROWN UP 


18:30 -JIMMY 
NEUTRON 


RUGRATS 


WİTHOUT A TRACE 


18:30 - CATDOG 


TWO & A HALF MEN ARRESTED 


19:30 - SEİNFELD 


19:30 -SEINFELD 


ACCORDING TO JIM 


IN THE THE SIMPSONS THE KING OF 
ME vE OYEENS 


— SIĞNIFICANI 
OTHERS 


MIDNIGAT 
IN THE GARDEN 
OF 600D AND EVİL 


22:00 


00 


MİDDLE 


ACCORDING TO JIM SIGNIFICANT 


OTHERS 


THE KING OF 
CUEENS 


23:00 - NIP/TUCK 
SOUTH PARK 


MIDDLE 


24 


(00:30 - ARRESTED 
01:00 - BOSTON PUBUC 


00:30 - NIP/TUCK 
01:30 - THE VISITORS 


“TWO &AHALFMEN 
01:00 - LAS VEGAS 

02:00 - CHEERS 

02:30 - BEAUTİFUL PEOPLE 
0430 - ACCORDING TO JIM 
0500 - TWO & A HALF MEN 
(05:30 - LAS VEGAS 

- CHEERS 


01:00 - ANGELS IN 
AMERİCA 

0200 -ER 

(0300 - CHEERS 
Ga NIFICANT 
OTHERS 

(04:30 - SEİNFELD 
0530-ER 

0530 - CHEERS 


* SCRUBS 


00:30 - EVERYBODY 
JUT A TRACE v 


MOND 


02:30 - BLACK CAT 
WHİTE CAT 
LCOLM IN THE 


- ABSOLUTE POWER 


0500 - STANLEY & IRİS 


01:00 - 06:00 


0630 - CHEERS 06:30 - CHEERS 


Programları ay boyunca takip edebilmek 


PROGRAMDAKİ ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLERİ www.cnbce.com adresinden öğrenebilirsiniz 


, Yayın Akışı'nı dergiden kopartıp, saklayat 


16 Kasım 17 Kasım 18 Kasım 19 Kasım 20 Kasım 21 Kasım 22 Kasım 23 Kasım 
salı çarşamba perşembe cuma cumartesi pazar pazartesi salı 
0800 - SEİNFELD 07:00 - MUPPET SHOW. 07:00 - MUPPET SHOW 
08:00 - CHEERS 08:00 - CHEERS 
08:30 - SELNFELO 08:30 - SENFELD 


(0300 - ALL GROWN UP 08:00 - AS TOLD BY GINGER 08:00 - RUGRATS 


1330- KEY ARNOLD — e — 0330 -WLD 0830 - CATDOS — yz 
1000 - ANGRY BEAVERS — iz — THDANBERAYS 1020 JİMMY NEUTRON — — 

1230- CATDOG 10:00 - ANGRY BEAVERS 10:30 - ROCKO'S 
1100 - RUGRATS © © O 1030 - HEY ARNOLD MODERN UFE O O 
p c— 11:00 - ALL GROWN UP 11:00 - SPONGEBOB. — e ez ÇE SOUAREPANTS G- e 
2 ii ez De zi 

e a (ab) 1130 - WMHOUT UMIS 11:30 - CHEERS 5 

—CHEERS & » 1400 - THE SİMPSONS 1200 - MALCOLM © D 

-UPTO HİS EARS 14:30 - SORUBS IN THE MİDDLE 

- THE SIMPSONS 1500 - THE O.C. 12:30 - ACCORDING TO JIM 


- ACCORDING TO JIM 1500 - LAS VEGAS 1800 - BOSTON PUBLIC 
1700 - THE X-FİLES 16:00 - THEKING 
OF GUEENS 
1530 - SIGNIFICANT 1430 - EVERYBODY 
OTHERS LOVES RAYMOND 
1600 - BUTTERFLİES 1500 - ER 
ARE FREE 15:00 - VALLEY GİRL 
WLD THORNBERRYS ASTOLD BY GİNGER ANGRY BEAVERS ALL GROWN UP RUGRATS WİLD THORNBERAYS 


WİTHOUT A TRACE 


18:30 - JİMMY 18:30 - CATDOG 18:30 - SPONGEBOB 


NEUTRON 


18:30 - HEY ARNOLD 18:30 - ROCKO'S 


MODERN UFE 


18:30 - SPONGEBOB 


ARRESTED 


19:30 - SELNFELD 


TWO & A HALF MEN 


19:30 - SEİNFELD 


ACCORDING TO JİM 


ACCORDING TO JİM THE SİMPSONS THE KING OF OCUEENS ANGEL er INTHE 


İDDLE 


SIGNIFICANT 
OTHERS 


IWANT YOU 


23:00 - NIP/TUCK 
SOUTH PARK 


MIDDLE 


SIGNIFICANT THE KING OF GUEENS 


OTHERS 


THE SIMPSONS 


ACCORDING TO JIM 
TEKRAR 


NIP/TUCK ACCORDING TO JIM 


0230-TW0 & AHALEMEN | Old0-ER 0030 - SORUBS 0030 - EVERYBODY LOVES - SELNFELD 0030 -TW0 & AHALFMEN 01:00 -LAS VEGAS 0200 - CHEERS 01:00- WIHOUT ATRACE RAYMOND 01:00 - ANGELS & NSECTS | OL00-ANGEL E T 0100 -LAS VEGAS 
1200 - CHEERS 0230-GOYA 0210 - CHEERS 0100-THEOC. 0230 - SEİNFELD 0200 - THE X-RLES 01:00 - BOSTON PUBUC 020) - CHEERS 
1230- GRUMPIER OLD 0430 - SIGNIFICANT 0230 - THE CRYING GAME 0200 - CKEERS 0300 - WANT YOU 0500-24 0200 - CHEERS 0230 - WASABI MAN OTHERS 0430 - THE SIMPSONS 02:30 - AFTER DARK, 5:00 - LADDITION 0400 - NIP/TUCK 0230 - RUN LOLA RUN 0430 - ACCORDING TO JİM 
0430 - ACCORDINGTOJIM | 0530-ER 0500 - SORUBS MY SWEET - VALLEY GİRL 0430 - MALCOLM 0500 - TWO & A HALF MEN 
500-TW0&AHALFMEN | 0530-CHEERS 0530 -WITHOUT A TRACE 0430 - THE KİNG OE IN THE MİDDLE 0530 - LAS VEGAS 0530- LAS VEGAS 0630 - CHEERS CUEENS 0500 - ARRESTED 0510- CHEERS 
1530 - CKEERS 0500 - EVERYBODY LOVES DEVELOPMENT 

RAYMOND 0530 - BOSTON PUBLIC 

0530 -THE OC. 0530 CHEERS 


0630 - CHEERS 


24:00 


100 - 06:00 


0 


“e 


CNEC-e 


www.cnbce.com 


aylık yayın akışı 


24 Kasım 
çarşamba 


25 Kasım 
perşembe 


AS TOLD BY GİNGER 
18:30 - HEY ARNOLD 


ANGRY BEAVERS 


18:30 - ROCKO'S 
MODERN LIFE 


THE SIMPSONS 


SIGNIFICANT 
OTHERS 


SIGNIFICANI 
OTHERS 


THE SIMPSONS 


- SCRUBS 


26 Kasım 
cuma 


ekonomi 


ALL GROWN UP 


18:30 - JIMMY 
NEUTRON 


THE KING OF GUEENS 


THE KING OF CUEENS 


21 Kasım 
cumartesi 


07:00 - MUPPET SOW 
08:00 - CHEERS 
06:30 - SEINFELD 


08:00 - AS TOLD BY GINGER 
0330 - WILD 
THORNBERAYS 
10:00 - ANGRY BEAVERS 
10:30 - HEY ARNOLD 
1100 - ALL GROWN UP 


11:30 - CHEERS 

00 - BLAZING SADDLES 
14:00 - THE SIMPSONS 
14:30 - SCRUBS 


1600 - LA: VEGAS 
1700 - THE X-FALES 


TWO & A HALF MEN 


19:30 -SEINFELD 


KING OF TRE HİLL 


NIP/TUCK 


USIC LOVERS 

1D 

- KING OF THE HİLL 
HE UNDEL TK 


28 Kasım 
pazar 


» MUPPET SHOW 
00 - CHEERS 
» SELNFELD 


- RUGRATS 
-CATDOG 
10:09 - JİMMY NEUTRON 
10:30 - ROCKO'S 
MODERN UFE 
11:00 - SPONGEBOB 
SOUAREPANIS 


11:30 -CHEERS i MALCOLM 
MİDDLE 
- ACCORDING TO JİM 
» BOSTON PUBUC 
HE KING OF 
OUEENS 


:00 - MOONLIGHT 
& VALENTİNO 


WİTHOUT A TRACE 


ARRESTED 


19:30 -SELNFELD 


23:00 - NIP/TUCK 


SOUTH PARK 


NİP/TUCK 
AOONLIGHT 


29 Kasım 
pazartesi 


ekonomi 


RUGRATS 
18:30 - CATDOG 


MIDDLE 


MALGOLM IN THE 
MİDDLE 


- BOSTON PUBLIC 
- CHEERS 
-Pİ 
MALCOLM 
HE MİDDLE 


TON PUBUC 
5:30 - CHEERS 


30 Kasım 
salı 


WILD THORNBERRYS 
18:30 - SPONGEBOB 


ACCORDING TO JIM 


ACCORDING TOJIM 


- TWO & A HALF MEN 
- LAS VEGAS 
CHEERS 
CADDY SKACK 


31 Kasım 
çarşamba 


Doğal lezzet 


